
  [image: Cover]


  


  BÔ YIN RÂ


  HET BOEK VAN DE TROOST


  


  


  


  


  


  


  [image: Logo_Aurora_KL]


  


  © Kober Verlag AG, Bern


  © Aurora Productions, Zuid-Scharwoude, 2013


  www.aurora-productions.com


  www.boyinra.nl


  Oorspronkelijke titel: Das Buch des Trostes, in 1924 voor het eerst uitgegeven door Verlag der Weissen Bücher, München.


  Nederlandse vertaling door M. ter Marsch-Keen; 3e druk, bewerkt door Pieter M.G. van Exter


  


  ISBN 978-90-73007-314


  


  Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


  INHOUD


  Over leed en vertroosting


  Over de les van het leed


  Over allerlei dwaasheid


  Over de vertroostende kracht van de arbeid


  Over de troost voor de treurenden


  


  


  OVER LEED EN VERTROOSTING


  


  Waarlijk, maar zeer weinig mensen zijn door de dalen en over de hoogten van dit aardse gesternte gegaan, van wie kon worden gezegd dat ze altijd de troost hebben kunnen ontberen. Stellig zijn het niet de mensen met de meeste diepgang geweest, en ook bewijst het volstrekt geen meerdere kracht van de ziel wanneer men geen behoefte aan troost heeft.


  Zoals een diepe zee veel meer tijd nodig heeft dan een ondiepe plas om de golven die door de storm werden opgezweept, weer tot rust te laten komen, wordt ook de rijke, diepe ziel door iedere belevenis – die haar dikwijls nog heel lang kan doen lijden – veel krachtiger aangegrepen dan een ondiepe ziel, die in één nacht haar leed verwerkt, en bij wie niets in de diepte kan dringen omdat ze geen diepte in zich draagt. Troost heeft alleen die lijdende nodig die het leed in zijn diepste diepte heeft gepeild, en voor wie het bittere water van de smart voortaan alle bronnen van aards geluk ongenietbaar dreigt te maken. Zulke troostbehoeftigen zijn er op aarde meer dan er armen zijn aan aardse goederen, en daarvan zijn er waarlijk toch genoeg . . . Voor velen openbaart zich helaas eerst in het leed iets van hun diepte, omdat men in de vreugde, die werkelijk tot een even grote diepte kan leiden, zich reeds tevreden stelt met het weinige dat de oppervlakte bieden kan.


  Al moet naar een hoger inzicht al het leed van dit aardse leven als leugen worden beschouwd en als bedrieglijke schijn, dan is er toch geen leugen die uiteindelijk de waarheid niet heeft moeten dienen: het leed dat deze aarde meer dan overvloedig uit zichzelf voortbrengt, moet daarom ten slotte de vreugde helpen overwinnen.


  Hierin ligt heel de kracht van de waarachtige troost, wanneer troost niet slechts een overreden is om het leed te vergeten. Wil je het vergeten, dan zal het als leugen je pas echt bedriegen. Wil je je leed dienstbaar maken aan de waarheid, dan moet je zeker niet proberen het te vergeten! Je moet moedig staan tegenover het leed dat je heeft getroffen, het onder de ogen zien en het leren overwinnen. Overwinnen betekent hier echter niet: vergeten; en nog minder ben je geholpen wanneer je je aan het ondergaan van het leed laf wilt onttrekken, wanneer je op die manier de leugen door de leugen wilt verbannen.


  Zie, de grote meesters in de levenskunst zijn nooit laf uit de weg gegaan voor het leed! Zij konden lijden, zoals ze van de vreugde hebben kunnen genieten. Zij wisten dat al het leed voorwaarde en onderpand van de vreugde wordt zodra het leedgevoel vrijgemaakt wordt van de leugen en het gebied van de schijn.


  Je kunt het leed stellig niet uit je aardse leven verdrijven; alleen de gewaarwording ervan kun je veranderen, waardoor aan het leed zijn waarde wordt ontnomen. Want alle leed wordt je gegeven opdat het door jou waarde-loos gemaakt wordt. Op deze wijze alleen kun je in plaats van een slaaf van het aardse leed, zijn heer en meester worden! Alleen op die manier kun je het leed op zo‘n wijze beleven dat het je verder moet brengen, hoewel het eerst dreigde je te zullen vernietigen!


  Werkelijk, het is niet al te moeilijk het leed van de aarde op deze wijze tegemoet te treden; nooit echter zul je het leed beheersen wanneer je je aan de ondervinding ervan wilt onttrekken!


  Alleen wie in staat is het leed tot diep in de ziel te voelen, zal ten slotte ook in staat zijn het als leugen te herkennen. Hij zal zijn leed dan pas kunnen overwinnen en de troost verkrijgen die hem uit de innerlijkste zekerheid van het inzicht in alle waarheid tegen straalt.


  Alleen van deze waardige troost zal hier sprake zijn. Ik wil je aantonen dat je die in je eigen binnenste deelachtig kunt worden en in dat geval je troost niet bij anderen hoeft te zoeken. De troost die anderen je kunnen bieden, zal je dan alleen uit de kluisters van je leed verlossen wanneer die je aangeeft hoe je jezelf bevrijden kunt. Deze kunst zul je uit de woorden van dit boek kunnen leren.


  OVER DE LES VAN HET LEED


  


  Zware slagen van het noodlot hebben je wellicht getroffen . . . Daaraan voel je je overgeleverd, en weerloos ben je gevangen in een macht die je naar een onverklaarbare wet dwingt om te lijden. In de oude beperking van povere begrippen ingesponnen, zoek je tevergeefs een ‘schuld’ bij jezelf, om hetgeen je is overkomen als een boete daarvoor te kunnen beschouwen.


  Hier al ben je de dupe van een eerste grove misleiding, want nergens is er een ‘wreker’ van je schuld, die jou overeenkomstig je bekrompen veronderstelling een ‘boete’ zou kunnen opleggen.


  Wel is het waar dat iedere daad zijn onherroepelijk wetmatig gevolg in zich draagt; en aan dit gevolg kun je nimmer ontkomen. Maar ook kan een bitter leed dat volstrekt niet uit jouw handelingen is voortgekomen, je wreed in boeien slaan. Vergroot je leed niet door innerlijk plaats in te ruimen voor kwellende gedachten, omdat de overtuiging je gevangen houdt dat je leed geringer wordt wanneer je in jezelf een schuld zou kunnen vinden als oorzaak van dit leed.


  Heeft leed je getroffen, laat het dan vóór alles geen tijd om je te binden; heeft het je echter al in boeien geslagen, dan kun je alleen met de grootste krachtsinspanning je uit die boeien bevrijden. Richt je onmiddellijk op en zoek in jezelf een of ander steunpunt om met succes te kunnen worstelen met wat jou in boeien wil slaan!


  In jezelf moet je heer en meester zijn en ook aan je leed kun je, hoe diep je het ook mag voelen, niet toestaan zich tegen deze heerschappij te verzetten! Slechts in deze houding kun je de troost in jezelf tegemoet treden!


  Troost heeft alleen waarde als tegenkracht, om de kracht van het leed te overwinnen.


  Stellig moet je je leed doorgronden wanneer je een krachtige troost wilt vinden. Dan zul je ervaren dat op de bodem van je leed de leugen druk aan het werk is om je misleidend te doen geloven, dat alle licht nu verdwenen is en dat alles wat stralend was in je leven in een grauwe duisternis gaat verzinken. Geloof je de leugen, dan wordt ze een bijna niet te beheersen macht door je geloof! Ze voedt zich dan met jouw hartenbloed en waarlijk, als een vampier zal ze alle levenskracht aan je onttrekken. Alles wat licht en stralend was, zal dan inderdaad in een grauwe donkere nacht verzinken.


  Ik raad je daarom aan: wees waakzaam en schenk aan de leugen van het leed geen geloof. Keer haar vastberaden de rug toe om je door haar medusablik niet in de war te laten brengen, en zeg steeds weer standvastig tot jezelf: “Het is niet waar dat al het stralende is ondergegaan!” “Het is niet waar dat alle licht is verdwenen.” “Het is niet waar dat het leed ooit de vreugde kan verdringen.”


  Zeg vóór alles tot jezelf dat juist deze smart, die je zo ondraaglijk voorkomt, je alleen gebonden houdt omdat je de waarheid nog niet kunt zien, die deze leugen op de bodem van ieder leed voor jou verborgen houdt. Hoe vastberadener je je van het smalend grijnzen van de leugen afwendt, des te eerder kan de waarheid, die achter je smart schuilgaat, in haar stralende grootte voor jou zichtbaar worden.


  Wie haar ziet, beheerst ook het zwaarste leed, want spoedig bemerkt hij dat al het leed moet ineenstorten zodra zijn tijd verstreken is.


  Alle leed is vergankelijk en jijzelf alleen kunt het langer laten duren dan zijn aard dit meebrengt. Ieder leed is echter het vooruitgezonden geheimzinnig teken van een latere vreugd, al schijnt het je een erbarmelijke hoon wanneer het leed dat jou verteert, op deze wijze aan je getoond wordt in het licht van de waarheid. Te zeer zit je nog gevangen in de leugen van het leed, die jou leert het te koesteren, wat je onwillig maakt wanneer men je de vreugde tonen wil, die even duurzaam is als het leed vergankelijk. Nog hoor je het luide weeklagen van je zinnen en ben je het verdriet dat door je gedachten raast, niet meester.


  Nog altijd stel je je voor wat is geweest voordat je leed je zozeer ter aarde heeft gebogen dat je echt niet meer kunt zien wat thans werkelijkheid is geworden, en alleen het verlorene reusachtig oprijst voor je oog.


  Je leed kan je echter ten zegen worden


  – hoe zwaar het ook wegen mag – zoals het je ook niets dan nieuw onheil zal brengen wanneer je niet leert het te dwingen in jouw macht. Zelf beslis je wat voor jou uit het zaad van het leed groeien moet. Slechts wanneer je ophoudt met om te zien en iedere opgave voor je ziet, zul je de zegen van het leed oogsten!


  Jouw lot wil iets van je wanneer het je door leed en lijden voert! Iedere leed-belevenis is een slot en een nieuw begin. Blijf je te lang bij het slot stilstaan, dan laat je innerlijk de beste krachten verlammen, die jou bij het nieuwe begin zouden moeten dienen!


  Ik behoor waarlijk niet tot degenen die je in de waan willen laten dat het leed op deze aarde ‘door God wordt gewild’, of in zijn verschrikkelijkste vormen zelfs een ijzeren noodzakelijkheid zou zijn. Integendeel, ik kan je zeggen dat het meeste leed op deze aarde zou kunnen verdwijnen, wanneer de mens het niet meer verwachtte. Dit is de reden waarom de aarde nooit geheel vrij zal zijn van leed. Verwacht het leed niet en tracht het niet door je angst ervoor opzettelijk naar je toe te trekken. Heeft het je echter getroffen, weet dan dat jouw leven je op een of andere wijze opwaarts wil voeren. Ga jezelf niet in de weg staan door steeds in de diepte te staren, maar kijk omhoog


  – boven jezelf uit – en leer zo inzien wat het leven nog van jou heeft te vorderen, in


  plaats van zelf steeds eisen te stellen aan je leven, die bijna alle slechts ‘gerechtvaardigd’ schijnen door de beperking van je aan de aarde gebonden blik. Uit je inzicht in wat je leven nog van je verlangt, wanneer het je gebiedt het leed tegemoet te treden, zul je de kracht van de troost ontvangen, die je tevergeefs zoekt zolang je achteromkijkt.


  OVER ALLERLEI DWAASHEID


  


  Wanneer je de kracht van de troost wilt vinden in jezelf, wroet dan niet in je smart en rijt niet voortdurend opnieuw wonden open, die willen genezen.


  Wijs ieder de deur die komt om je te ‘troosten’ en niets beters weet te doen dan verse graven open te woelen. Wat reeds werd doorleefd, wil innerlijke rust vinden om in de diepste diepten te kunnen zinken. Alleen wanneer het onverliesbaar rust in de diepte van je ziel, wordt het een levenwekkend gewin.


  Leed leeft slechts zolang je het koestert en zijn heerschappij willig erkent! Sta je het leed, na het ondervonden en geleden te hebben, geen macht meer over je toe, dan is zijn macht ten einde! Daarom probeert het voortdurend opnieuw in je herinnering te blijven! Het zou zo graag, evenals al het vergankelijke, langer machtig en van invloed blijven dan de eraan toegemeten tijd dat toestaat. Daartoe echter heeft het jou nodig, want zonder jou is het niets! Steeds kiest het de mooiste maskers om jou dierbaar te worden . . .


  Hoe heeft het de menselijke hersenen niet in alle tijden omneveld om daardoor voor een bode der goden, ja een bewijs zelfs van goddelijke liefde te worden gehouden! Zo heeft men het leed leren liefhebben, niet vermoedend dat men door deze liefde


  – naar de vaste wet der krachten van dit universum – het leed op aarde heeft vermeerderd . . .


  In deze kosmos van krachten bestaan onzichtbare machten die er het grootste belang bij hebben dat de aardse mens lijdt, omdat ze zich voeden en vernieuwen met de krachten van de mens, die zijn krachten nooit zo willig aan hen afstaat als in smart. Hoe meer zijn leed over een gevoel dat hijzelf nog beheerst, zijn beheerser en tiran wordt, des te gemakkelijker valt het die onzichtbaren aan hem de krachten te onttrekken die ze nodig hebben. Ze trachten hem daarom, voor zover dit binnen hun bereik ligt, zolang mogelijk in zijn leed vast te houden . . . Niet zonder reden wordt van iemand die lang heeft geleden, gezegd: zijn leed heeft hem zijn ‘krachten ontnomen’. Waarlijk, toen hij zijn leed haast met genot koesterde, er de mooiste namen aan gaf om het tot in het heilige te verheerlijken en zich op die manier echt in de macht van zijn lijden te voelen, werden zijn krachten hem stelselmatig uitgezogen. Zo levert de mens zelf zich als prooi uit aan de weerwolven en vampiers van de onzichtbare wereld der siderische krachten. Zal aan dit gebeuren paal en perk worden gesteld, dan moet, door bewustheid van wat zich werkelijk voltrekt, alle lust om te lijden uit de zielen verdwijnen; en van deze ‘lust’ is er in alle lijden meer dan de meesten die lijden ook maar vermoeden. Wel is er beslist geen ‘lust’ aanwezig om in het leed te geraken! Ook in het leed-gevoel, dat de mens nog weet te beheersen, zit werkelijk geen ‘lust’. Alleen wanneer het leed de mens overweldigt, zodat hij verder lijden wil, volgt hij – al wordt dit in geen enkel opzicht door hem ingezien of toegestemd – een doffe lust, die hem ertoe verleidt zijn wonden voortdurend weer open te rijten, zodat de onzichtbaren, die als afschuwelijke parasieten zich met zijn krachten voeden, zich kunnen laven aan zijn bloed. Aan deze parasieten moet men ontkomen, en al zal het leed nooit van deze aarde verdwijnen, toch kan op deze wijze tot het uiterste worden beperkt wat de wetten van de uiterlijke verschijningswereld in hun uitwerking – als noodzakelijk gevolg – rijp moeten laten worden. Alles wat deze gevolgen te boven gaat – alles wat ligt buiten datgene wat op een ‘natuur-noodzakelijk’ gebeuren berust – kan langzamerhand uit het leven van de mens worden afgezonderd; en dit zal gebeuren in het leven van ieder afzonderlijk wanneer wordt ingezien dat men zichzelf slechts ten offer brengt aan die onzichtbare monsters, zolang men de waan blijft koesteren die het leed der aarde sinds eeuwen heilig heeft verklaard. Laat men mijn woorden echter niet verkeerd begrijpen! Zeer zeker weet ik dat ik eerbied koester voor iedere lijdende die een groot leed dat hem heeft getroffen, met hoge menselijke waardigheid draagt zolang hij het dragen moet, om het dan te overwinnen en innerlijk een sterke troost te vinden die hem tot een nieuw en krachtiger leven roept; een troost die echter niet door ‘troostredenen’ van buitenaf kan worden geschonken. Ik waarschuw alleen voor de overgave aan het leed en de grenzeloze dwaling die in het leed iets ‘heiligs’ wil zien, iets ‘door God-gewilds’, terwijl al het leed slechts leugen is en ongeluk – daar zelfs niets dan een noodzakelijke on-volmaaktheid waar het als het niet te vermijden gevolg van de wetten van deze aardse verschijningswereld moet worden geduld.


  Ik beschouw het als een grove godslastering wanneer men zich niet ontziet een eeuwige ‘God’, van wie werd gezegd dat Hij de liefde is, gelijk te stellen met de onzichtbare vampiers, die in de dampkring van de aarde zich voeden met de krachten van de mens – wanneer onbewust lasterend wordt gezegd:


  “Wie God liefheeft, kastijdt Hij.”


  Wanneer niet de dwaasheid van een wijze de vader van deze woorden was, zouden ze een misdaad tegen de mensheid kunnen worden genoemd. In hun uitwerking zijn ze beslist niets anders, en de onzichtbaren die een menselijk brein deze woorden hebben kunnen influisteren, wisten er goed voor te zorgen dat uit de dwaasheid die ze heeft opgenomen, een steeds verdergaande misdaad is voortgekomen . . .


  Wie zich niet schuldig wil maken aan het onheil dat uit deze woorden reeds werd geboren en nog geboren worden kan, omdat ze de mensen van deze aarde leren het ongeluk te koesteren en lief te hebben, laat die moedig, streng en waardig het leed der aarde dragen dat hij dragen moet, tot hij het te zijner tijd zal hebben overwonnen. Maar laat hij zich niet vermeten – hiertoe gebracht doordat de manier waarop hij het draagt hem tot loutering kan strekken – het ongeluk zelf tot een door ‘God gewilde’ lotsbeschikking op te schroeven! Het is geen ‘beschikking’, maar steeds het gevolg van een niet te veranderen afloop van de gebeurtenissen in deze aardse verschijningswereld, voor zover het niet onbewust wordt aangetrokken en vermeerderd door de kracht van het geloof in een ‘goddelijke bestiering‘ en de ‘heiligheid’ ervan.


  Of je je in leed bevindt, of op dit ogenblik jezelf er vrij van weet – herhaal iedere dag voor jezelf: “Al het leed is een ongeluk dat ik moet overwinnen!” “Al het leed is een on-geluk, en in de geest bid ik ervoor bewaard te mogen blijven, voor zover het verloop van de aardse gebeurtenissen dit toelaat!” “Al het leed is een ongeluk en ik wil het leed der aarde niet vermeerderen door mijn vrees, die het aantrekt, noch door mijn geloof in zijn veronderstelde heiligende kracht!”


  Evenals alles wat je moet ondervinden, kan dienen om in het beleven ervan je kracht te tonen, zo ook het leed; toch zul je nog nimmer iemand hebben ontmoet die in een andere belevenis geen kracht heeft getoond en daarna in het leed plotseling grootheid openbaarde. Mocht jou dit wel zo toeschijnen, dan heb je het beleven van deze mens vroeger stellig verkeerd beoordeeld!


  Je mag echter niet vergeten dat iedere belevenis de mens tot voordeel kan strekken, en ik zeg hier niet dat het beleven van leed niemand tot voordeel zou kunnen zijn – het is echter geenszins het leed dat hem verder brengt, maar de instelling van de mens om het te beleven, die ook in het leed nog kan openbaren wat aan werkelijke waarden in hem woont.


  De veelgeprezen ‘school van het lijden’ heeft stellig menige hoogmoedige geest gebroken, zodat hij ‘kroop naar het kruis’; maar laat je niet misleiden en onderzoek eerst of deze school werkelijk die mens tot zijn hoogste ontwikkeling heeft gebracht, of dat hij slechts moe is geworden en murw en zo verslagen dat hij zich niet meer vol goede moed heeft kunnen oprichten. Heel dikwijls zal een vermoeid loslaten je een onbegrijpelijke goedheid toeschijnen, wanneer alleen maar door het leed een wil gebroken werd – wanneer aan iedere wens zijn kracht werd ontnomen – wanneer door onvermogen om te overwinnen iedere waarde ter wereld van haar waarde beroofd werd . . .


  Het moet je verdacht voorkomen wanneer het erop lijkt dat mensen zogenaamd pas door het leed ‘betere mensen’ zijn geworden!


  Of ze waren vroeger al veel beter dan je hebt willen aannemen, begrepen dus de eis van het noodlot, zijn boven hun leed uitgestegen naar een nieuw beginnen, óf je ziet alleen maar gebroken mensen, van wie de vermoeide, toegevende houding nu als ‘goedheid’ aandoet.


  Mensen die het leed tot in zijn diepte peilen, zich dan onmiddellijk oprichten en het leed overwinnen – omhoogziend boven zichzelf uit, met moedige schreden een nieuw beginnen tegemoet – zullen u wellicht ternauwernood door het leed aangeraakt schijnen; en toch zijn zij het wie voor alle anderen zegen ten deel valt uit het leed. Zij zijn het die de kracht van de troost in zichzelf hebben gevonden en die in hun werken voor zichzelf openbaren. Maar zij zullen vast niet vervallen in de dwaasheid om het leed dat hun is wedervaren, te beschouwen als een bewijs van hemelse liefde.


  OVER DE VERTROOSTENDE KRACHT VAN DE ARBEID


  


  Arm, maar dan ook straatarm, is ieder mens – al beschikt hij over alle aardse schatten – die niet de onuitputtelijke versterkingsmogelijkheid voor al zijn krachten kent die hem in zijn vermogen om te werken wordt geboden.


  Er bestaan zeer veel soorten van werk die op deze aarde kunnen worden verricht, en velen zullen wellicht menen dat hun arbeid, wil die hun hoogste krachten ontwikkelen, op een verheven doel moet zijn gericht. Wie zo denkt, kent de ‘zegen van de arbeid’ nog niet en zou wat ik te zeggen heb, helemaal verkeerd uitleggen . . .


  Ik bedoel hier niet dat een of ander werk je geen bijzondere vreugde zou kunnen schenken, en stellig wens ik je alle vreugde in je arbeid. Ook bedoel ik niet dat het werken aan een zaak die je als ‘verheven’ beschouwt, je gevoel niet zou kunnen verheffen.


  Op dit punt moet eerst een dwaling uit de weg worden geruimd.


  Je ziet hoe een mens zich wijdt aan een verheven werk, terwijl jij, als dagloner wellicht, je inspant om door handwerk of hersenarbeid een alledaagse taak te verrichten. Even misschien voel je iets als afgunst, omdat jouw uiterlijk lot, je school of aanleg jou dit werk, dat je als ‘verheven’ beschouwt, ontzegt. Toch heb je geen reden die ander te benijden!


  Wat je dagelijkse bezigheden ook inhouden – jijzelf hebt deel aan het werk van die ander.


  De sjouwerman die in de haven de schepen lost, heeft niet minder deel aan al het grote en gewichtige dat zijn volk door een van zijn zonen voortbrengt, dan de arbeider aan de machine door wie die lading uit verre landen in bruikbare kleding of voedsel wordt omgezet. De boer achter de ploeg, de schrijver aan de lessenaar – allen zijn in het werk verbonden met die ander, in wiens hersenen de ontdekking reeds gereed ligt die zieken genezing moet brengen; of verbonden met iemand die nadenkt over werkzaamheden waarin de resultaten van zijn onderzoekingen moeten worden aangeboden tot welzijn van alle mensen en nakomelingen.


  De ‘andere’ echter zou een grote dwaas zijn wanneer hij zich alleen waande achter zijn werk . . . Stellig is hij als dichter, kunstenaar of als man van de wetenschap de schepper van zijn werk; zijn scheppen wordt echter eerst mogelijk door het wijdvertakte werk van allen, dat noodzakelijk is omdat de voorwaarden van het leven daaruit voortvloeien die de scheppende niet kan missen.


  Eens heb ik gehoord van een kleine gemeenschap die het geluk meende te zullen vinden, wanneer ze zich alles ontzegde wat niet door het werk van eigen handen tot stand was gebracht. Zo streefden de edele dwepers ‘terug naar de natuur’ en vestigden zich in de eenzaamheid. Maar één ding wilden ze niet missen: boeken – en nog één: een prachtige vleugel, waarop een zeer begaafd iemand onder hen de werken der toonkunst ten gehore zou kunnen brengen. Op deze wijze maakten ze iets absurds van hun eigen evangelie en, eigenaardig genoeg, bemerkten ze dat zelf niet. Ga eens even na wat voor veelvuldige arbeid van hoevelen reeds nodig is alleen al om het materiaal te leveren waaruit een boek bestaat; en bedenk eens hoeveel handen en machines nodig zijn om een klankrijke vleugel te fabriceren.


  Ik vermeld deze geschiedenis hier terloops omdat ze bijna tastbaar duidelijk bewijst, hoe alles wat een beschaving aan hoge geestelijke waarden in staat is voort te brengen, wordt bepaald door de dagelijkse arbeid van ontelbare hoofden en handen.


  Het werk van wie ook mag hemzelf nog zo alledaags toeschijnen, toch kan hij ervan verzekerd zijn dat het langs een of andere omweg aan het licht treedt in de hoogste werken van zijn medemensen; en evenzeer zijn de werken van de scheppende geesten – al mogen zij van alle dagelijkse zorgen verre schijnen – de enige zekerheid dat een beschaving blijft bestaan en aan allen, ook de geringsten, goed betaald werk kan bieden.


  Na dus een ernstige dwaling te hebben weggenomen, zal ik hier verder spreken over de belangrijke kracht van de ziel, die door iedere soort werk kan worden verkregen en in alle leed ook de kracht van de echte innerlijke troost teweegbrengt, alleen echter wanneer dit werk op de intensiefste wijze wordt verricht.


  Stellig weet je wel uit ervaring hoe reeds de bittere noodzaak je met dingen te moeten bezighouden die het gevolg zijn van je leed, je afleidt van de martelende, verscheurende gedachten die je dreigen te vernietigen, hoe dit jou tot jezelf brengt en je in staat stelt op rustige wijze te beschouwen wat jou heeft getroffen.


  Wil je de krachtige troost vinden in jezelf, dan is het vóór alles nodig dat je gedachten zich niet bij voortduring vastklampen aan je leed. Dit zul je het gemakkelijkst en zekerst voorkómen wanneer je je zó in je werk verdiept, dat niets dan je werk gedurende je werktijd tot je bewustzijn kan doordringen. De tijd van je werk – wanneer je echt tot werken in staat bent – is in het leed steeds een tijd van herstel van kwellende gedachten.


  Wie echter meent met hoofd of handen te werken wanneer hij haast uit gewoonte over andere dingen denkt – voor hem werden mijn woorden niet geschreven; en ten zeerste betwijfel ik of zo iemand troost nodig heeft, behalve de ‘troost’ die hij op zijn manier zoekt in het ‘vergeten’ van zijn leed. Ik spreek hier tot mensen die het leed in zijn diepte ervaren en bereid zijn het te overwinnen!


  Niets schenkt je eerder de innerlijke troost die zich als kracht aan je openbaart en je leert met zijn hulp ook het felste leed te bedwingen, dan werk dat zó door jou wordt verricht als alle werk verricht wil worden, zal het je zieleleven bevorderen . . . Niets leidt je eerder tot een nieuw begin.


  Daar ik in jou iemand zie die naar de geest streeft, is het voor mij vanzelfsprekend dat er voor jou geen ‘mechanische’ arbeid bestaat, die je veroorlooft tegelijkertijd te denken aan andere dingen, die buiten het werk liggen – zoals die goede oude vrouwtjes doen wanneer ze kousen breien, wat voor hen meer een nuttig spel met de handen is en slechts zo nu en dan de aandacht vraagt. Van jou, die ernaar verlangt de weg naar de geest te betreden, moet ik zelfs verwachten dat je geen pauze kent in je werk, tenzij werkelijke vermoeidheid je daartoe dwingt.


  Zulk werken alleen geeft aan de ziel de steun die je op je weg nodig hebt – terwijl het je tevens tot de ijverigste maakt onder je medearbeiders en voor jou bovendien in het leed de kracht van de troost in jezelf ontsluit. Slechts wie deze wijze van werken kent, heeft het recht na gedane arbeid te rusten; zijn rust echter zal ook vruchtbaar voor hem worden, daar hem dan door mentale invloeden de vrucht van de arbeid van andere geesten wordt geboden, naar de mate van zijn bevattingsvermogen. Zo zul je ook, wanneer je onder leed gebukt gaat en door je werken de kracht van de troost probeert te vinden, in je rust daarna een grote troost van binnenuit ontvangen, die van geestelijke zijde komt en die je alleen kunt verkrijgen in een door de arbeid hersteld evenwicht. Zelf kan ik van mijn jeugd af over leed en werken meespreken, en ik richt me tot jou als iemand die beide ruimschoots heeft leren kennen.


  Je kunt mij vertrouwen, al zou ik overigens geen enkel recht om te onderrichten hebben. Als kind reeds raakte ik met veel leed bekend, en later werd ik langs alle wegen gevoerd die ik heb moeten leren kennen om nu te kunnen helpen waar door lering geholpen kan worden.


  Een grote vermoeidheid is er in de wereld van deze dagen van natrillende verschrikking; en men heeft nog niet begrepen dat ook deze moeheid slechts kan worden overwonnen door arbeid om der wille van de arbeid. Ook daar kan een krachtige troost in eigen innerlijk alleen worden verkregen door de wonderbaarlijk herstellende kracht van het meest intensieve werk.


  Ik eis waarlijk geen ‘geloof’ aan deze woorden.


  Laat degene die zich in leed bevindt of moe is geworden van lasten en zorgen, maar de proef op de som nemen. Lang zal hij niet behoeven te wachten om te zien dat ik de waarheid heb gesproken. Eerder dan hij zou kunnen vermoeden, zal voor hem de kracht van de troost voortkomen uit zijn werk en hem sterk maken en vrij van zorgen om opnieuw te beginnen.


  OVER DE TROOST VOOR DE TREURENDEN


  


  Richt je op, jij die treurt over een mens die je hart dierbaar was en is, en die je hebt moeten begraven! Jij moeder, die je kind verloren hebt, jij vader, aan wie de zoon werd ontrukt toen hij al een vriend voor je was geworden, jij die de lijkbaar van je vader of moeder naar de dodenakker hebt moeten begeleiden.


  Een zegen voor je wanneer de leer die je als kind hebt ontvangen, je een geloof heeft geschonken dat jou ook nu nog kan steunen! Men heeft je immers gezegd dat de ziel ingaat tot God, in haar heerlijkheid, en dat zelfs het aardse lichaam zijn opstanding eens beleven zal . . . Wanneer dit je geloof is – hoe kan ik je dan vinden in troosteloze rouw?


  Ik voel met je mee en weet wat je voor de duur van dit aardse leven hebt verloren.


  Stellig heb je reden om te klagen en ik ken je diepe smart . . . Maar zie – naar de leer van je geloof bestaat de overwinning van de dood immers niet. Het is toch slechts een korte scheiding die je betreurt en, wanneer je werkelijk sterk staat in je geloof, zul je tegelijkertijd trillen van innerlijke vreugde bij het denkbeeld dat wie je hebt liefgehad, nu van alle aardse leed bevrijd in volle heerlijkheid bij de zaligen leeft.


  Een zegen voor je, wanneer dit werkelijk je geloof is en niets jou je geloof heeft kunnen ontvreemden!


  Geef de smart wat van de smart is en betreur wat je voor de verdere duur van je leven hier op aarde niet meer kunt zien, niet meer horen, niet meer voelen kunt! Je hebt reden om te wenen, omdat je hier hebt moeten achterblijven en gedurende dit aardse leven nergens meer kunt vinden wat je liefhebt.


  Wanneer ook voor jou echter de laatste dag verschenen zal zijn, zul je – zoals je geloof je vertelt – weerzien wat je voor een bepaalde tijd hebt verloren, en de vreugde zal dan eindeloos zijn . . . Een zegen voor je wanneer je dit nog gelooft! Spoedig zullen je tranen opdrogen en alle troost zul je vinden in je geloof.


  Velen heb ik echter ontmoet die voorgaven van dit geloof te zijn, maar in hun rouw niet tot zichzelf konden komen. Velen heb ik gevonden die met de lippen geloofden, maar in hun hart voelden dat ze dit geloof voorwendden, omdat het gebruik nu eenmaal had gewild dat ze dit geloof naar buiten toe bekenden. Meer dan velen heb ik echter gevonden die er reeds lang geen geheim meer van maakten dat dit geloof voor hen niets meer was dan een vroom sprookje. Onder hen vond ik de meesten die troostkracht in zichzelf nodig hadden, en ook troost in zichzelf hebben gevonden toen hun de juiste wegen werden gewezen . . .


  Eens heeft iemand mij gezegd: “Waarom toch heeft men ons de dingen die de waarheid in zich dragen geleerd op de wijze waarop men kindersprookjes vertelt, zodat ze voor ons verloren moesten gaan toen we de tijd dat we aan sprookjes geloofden, waren ontgroeid?” Hem heb ik geantwoord: “Wees niet ontevreden over degenen die je hebben onderricht zoals zij slechts konden onderrichten, maar zorg er zelf voor dat je anders weet te leren.”


  Waarlijk, de oude geloofsleren kunnen voor de troost een goede grondslag verschaffen, en wie er nog aan kan geloven, is ten slotte zeker niet bedrogen, al zijn de voorstellingen die dit geloof vormt, niet geheel in overeenstemming met de werkelijkheid. De waarheid doen ze echter toch vermoeden: ze tonen aan dat dit sterfelijk lichaam van de aarde slechts de tijdelijke uitdrukkingsvorm is geweest van een wezen dat niet van deze aarde is, en daarom voor aardse zintuigen slechts zolang waarneembaar blijft als het zich openbaart in een vorm die binnen het bereik der zintuigen valt en van deze aarde afkomstig is.


  Stellig is het dwaas het geloof te koesteren, dat eens een nieuw lichaam zal opstaan uit dezelfde stof die voor aardse zintuigen waarneembaar is; toch bergt deze leer de waarheid in zich dat de blijvende geestelijke vorm van de mens in zoverre met zijn vroegere aardse verschijningsvorm overeenstemt, als het op aarde het geestelijke is geweest dat reeds min of meer zijn eigen trekken op de gegeven aardse vorm heeft kunnen afdrukken.


  Ook is het waarheid dat zij die hier op aarde door de dood werden gescheiden, eens elkaar zullen ‘weerzien’, waarbij ze elkander in hun geestelijke vorm veel zekerder zullen herkennen dan mensen in het aardse lichaam die elkander in enkele jaren niet hebben gezien.


  Geheel foutief echter is de voorstelling dat de geest van de mens, zodra deze dit aardse lichaam heeft verlaten, ingaat in ‘hemelse gelukzaligheid’ of vervalt in een toestand van eeuwige afschuwelijke marteling, waaruit geen redding meer mogelijk is.


  In deze laatste voorstelling ligt in zoverre een spoor van waarheid dat geheel verdierlijkte naturen, die alleen aan het aardse verkleefd zijn, gedurende eonen wel in zieleduister kunnen blijven eer ze in staat zijn geestelijk ziele-licht te aanschouwen. Ook hier echter is de wet van de geest, wiens leven liefde is, oneindig veel milder dan de onbarmhartigheid van het menselijk oordeel; en wie liefde op aarde heeft achtergelaten, kan nooit ofte nimmer, hoe groot zijn fouten mogen zijn geweest, door die eonenlange nacht worden omringd.


  In mijn ‘Boek van gene zijde’ heb ik uitvoerig gesproken over de toestand waarin het geestelijke in de mens zich bevindt na het afsterven van zijn aardse lichaam, en ook daar heb ik – evenals in vele andere van mijn boeken – uitgelegd vanwaar ik de zekerheid heb ontvangen om over deze dingen te spreken. Laat het hier voldoende zijn te zeggen dat deze zekerheid voortkomt uit de stelligste ervaring, hoe dwaas en aanmatigend het ook mensen van deze tijd in de westelijke wereld mag voorkomen, wanneer wordt gezegd dat er op aarde mensen bestaan die in staat zijn in dit opzicht ervaring op te doen – een ervaring die in ieder geval maar voor zeer weinigen toegankelijk is.


  Wat de toestand van het bewustzijn betreft waarin iemand die van de aarde afgestorven is, zich bevindt, daarvan kan hier gezegd worden dat hij na zijn aardse dood eerst ontwaakt in een lager geestelijk gebied, dat nog zeer nabij deze aarde is. Wanneer hij door zijn aardse leven reeds werd voorbereid, verlaat hij dit lagere gebied spoedig aan de hand van betrouwbare leiders, die eens op aarde hebben geleefd als hij of ook nooit het aardse lichaam hebben gedragen. Op zijn reis omhoog, waar stellig niet meer gerekend wordt met het aardse tijdsbegrip, ontmoet hij dan ook helpers die op aarde nog in het aardse lichaam geestelijk werkzaam zijn, maar daar in het geestelijk gebied in hun geestesvorm aanwezig zijn. Ook door hen wordt hij steeds verder gevoerd, voortdurend een meer lichtrijk inzicht en gewaarworden van het geestelijk leven tegemoet. Dit is de weg van de mensengeest die gedurende zijn aardse leven zich in liefde, doen en werken aan zichzelf, erin geoefend heeft om voortaan ook een onbekende werkelijkheid in haar wezen te onderscheiden, en diegenen te volgen die hem daar alleen verder kunnen leiden.


  De meesten van degenen die in alle tijden de aarde verlaten, voelen zich echter – nadat tot hen doorgedrongen is dat ze een lichaam hebben, zich bewust zijn en kunnen handelen – zeer op hun gemak in de lagere geestelijke tussengebieden en trachten daar te vinden wat met hun voorstellingen in overeenstemming is. Omdat de voorstelling zich hier – evenals in een droom – als de werkelijkheid vertoont, zijn ze door hun zelfgeschapen wereld geboeid, en letten net zo weinig op de stemmen van degenen die hen hoger zouden kunnen voeren, als iemand die – in diepe slaap dromende – dikwijls niet ontwaakt wanneer in zijn nabijheid stemmen worden vernomen.


  Daar ook de geest van de schuldbewuste altijd redenen weet te vinden die hem voor zichzelf lijken te verontschuldigen, zal hij al heel spoedig de voorstellingen opgeven die vroeger overeenstemden met zijn vrees voor eeuwige ‘straf’ of een martelend vagevuur, om nu een ‘hemelrijk’ te aanschouwen, waarin alles precies zo wordt aangetroffen als dit naar zijn aardse voorstellingen met zijn opvattingen strookt.


  Wie echter vroeger geloofde dat na de dood van zijn lichaam het leven zou zijn geëindigd, schept voor zichzelf op eenzelfde wijze voorstellingen van een aards voortbestaan, en ieder van hen die aan deze ‘strandrijken’ deel hebben, is op zijn wijze gelukkig, tot ook voor hem langzamerhand het ontwaken komt en hij de schijnbare wereld van vervulling, die gemeenschappelijk met anderen werd gedroomd, doorziet zoals iemand die op aarde uit zijn nachtslaap ontwaakt, zijn slechts geschapen droom doorschouwt. Dan eerst is hij rijp om de stem van de helper te horen en diens hand te grijpen om de weg naar hogere geestelijke werelden te betreden in een bewust werken aan zichzelf, van trede tot trede steeds meer het werkelijke licht van de geest naderend, sterker wordend in de liefde en door de oerbron van de liefde aangetrokken.


  Heeft de mensengeest, die zich op aarde heeft willen uitbeelden, alleen nog maar de vorming in een kinderlichaam gevonden, en is dit kind ook maar zolang in het aardse leven geweest dat de vereniging van de geest met de gegeven zieleatomen heeft kunnen plaatsvinden, dan is hij zichzelf wel bewust, maar mist nog het vermogen om zich uit aardse herinneringsbeelden een voorstellingswereld te vormen, of bezit dit slechts in zo geringe mate dat hij gespaard blijft voor het bij volwassenen dikwijls zeer langdurig ondergaan van de collectieve droom van een schijngelukzaligheid. Hij wordt dan door geestelijke leiders dadelijk als het ware bij de hand genomen en omhoog-gevoerd. En al zal het voor hem veel langer duren om zijn treden te beklimmen, omdat hem een op aarde verzamelde geestelijke ervaring ontbreekt, dan staat daar tegenover dat hij zich van de aanvang af in de lichte waarheid bevindt en aan de hand van een zekere leiding.


  Een ‘weerzien’ en herkennen kan pas plaatsvinden wanneer de sfeer der ‘strandrijken’ van de ‘gedroomde vervulling’ niet anders werd betreden dan als een gebied dat vlug werd doorlopen, dan wel nadat het ontwaken uit deze gedroomde ‘gelukzaligheid’ reeds heeft plaatsgehad en hogere geestelijke werelden bewust werden betreden aan de hand van de leider. Dan is te allen tijde een ‘weerzien’ mogelijk voor allen die elkaar in het aardse leven hebben gekend of zelfs maar van elkaar hebben geweten, alleen echter voor zover innerlijke sympathie hen heeft verbonden, al werden treden van ontwikkeling van zeer verschillende hoogte bereikt. Het kind dat de moeder hier vroegtijdig heeft verloren, zal zich eerst aan haar vertonen in de verschijning waarin zij het heeft gekend, en zich dan voor haar ogen veranderen in de geestelijke vorm die blijvend de zijne is.


  Zo zien we ieder eerst terug overeenkomstig zijn aardse verschijning, om hem daarna in zijn blijvende geestelijke verschijningsvorm te aanschouwen, want de stof die het geestelijk bewustzijn draagt, voegt zich naar iedere voorstelling die het bewustzijn van de mensengeest van zichzelf hebben kan, zodat (om maar een voorbeeld te noemen) een mens die kreupel op aarde werd geboren, zich ook eerst voor degenen die hem terugzien en hem slechts zo in de voorstelling kunnen dragen, vertoont in de vorm van deze voorstelling, om dit voorkomen – dat hij waarlijk achter zich gelaten wil weten – dadelijk weer op te geven en zich vervolgens te laten zien als dezelfde in zijn volmaakte geestelijke vorm.


  Al deze dingen klinken als beschrijvingen uit sprookjesboeken en zijn toch zo getrouw in overeenstemming met de werkelijkheid, als had ik hier een reeks aardse gebeurtenissen willen schetsen waarmee je zo vertrouwd bent dat je ze onmiddellijk zou hebben herkend. Je vraagt je wellicht af of niet menige sprookjesvoorstelling omhoog wijst naar het oervaderland van de mens, zij het dan ook dat de scheppers van de sprookjes dit slechts onbewust hebben vermoed.


  Je ziet dat ook aan jou, die niet meer hebt willen geloven aan hetgeen je in je kinderjaren werd geleerd, dezelfde, ja veel zekerder troostgronden worden gegeven dan aan hen die met het geloof van hun kinderjaren nog genoegen nemen.


  Je weet dat ik zeer zeker de smart over het verlies van de aanwezigheid van geliefde mensen in de aardse verschijning begrijp.


  Buiten deze smart echter is er werkelijk geen reden voor rouw, ook wanneer de overgeganen na hun verandering van aanschouwingswijze zich zeker niet dadelijk hervinden in de hoogste sferen, maar daar nog aan zichzelf moeten werken, op dezelfde wijze als een mens op aarde aan zichzelf moet werken, wil hij in het geestelijke bereiken wat reeds gedurende dit aardse leven bereikt kan worden en waarover al mijn boeken spreken.


  Bovendien ben je van je geliefden die hier het aardse lichaam hebben moeten verlaten, geestelijk beslist niet gescheiden! In jezelf – in hetgeen in jezelf van de geest is – blijf je met hen verbonden; en wanneer je je allerbinnenste wilt leren beluisteren, zul je meer en meer de zekerheid verkrijgen dat je nog met hen in geestelijke verbinding staat . . .


  Hoed je echter voor alle pogingen om de heengeganen terug te willen roepen in het waarneembare gebied van deze aarde – binnen het bereik van de stoffelijke zintuigen. Henzelf kun je niet roepen! Ze zijn, al zou je alle magische formules van dwaze geestenbezweerders uit alle tijden kennen, ver aan je zintuigen onttrokken.


  Door wat je echter zou kunnen roepen word je alleen maar de dupe van een goochelspel, terwijl je bovendien wordt benadeeld in de beste krachten van lichaam en ziel.


  Ook over deze dingen echter zul je veel uitvoerig kunnen nalezen in mijn andere boeken, waarnaar ik moet verwijzen om niet alles te herhalen wat daar reeds gezegd is.


  Hoe je werkelijke troost in jezelf vindt, heb ik je al verteld. Onttrek je dus nu aan je verdriet om hen die naar huis zijn gegaan! Zij hebben hun weg te vervolgen, zoals jij de jouwe! Richt je op tot een nieuw beginnen; en wanneer je zo de weg tot de geest wilt vinden, zal ook hier op aarde onzichtbare hoge hulp je nabij zijn – dezelfde hulp die ook je geliefden die naar huis zijn gegaan, voert naar het licht.


  Zorg er echter vooral voor dat men je voortdurend in de liefde vindt! Alleen wie in de liefde zijn, kunnen leiding vinden, hier zowel als daar; en pas wanneer het dromenrijk van egoïstische wensen je heeft verlaten, zul je in de liefde komen, die de verhevenste bron is van alle troost!

OEBPS/Images/cover.jpg
HET BOEK
VAN
DE TROOST






OEBPS/Images/Logo_Aurora_KL.jpg
AURCRN





