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  Bij het vertalen uit het oorspronkelijke Duits is geprobeerd de taal van Bô Yin Râ, waarin ritme en klank van veel betekenis zijn, in het Nederlands te laten meeklinken. Dit geeft samen met het taalgebruik uit de eerste helft van de vorige eeuw aan de vertalingen vaak een wat gedragen toon.


  De auteur gaf door middel van gespatieerde letters nadruk aan bepaalde woorden en zinnen; deze wezenlijke accenten worden in dit boek aangegeven met cursieven.
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  INLEIDING


  


  “Van de mens uit moet je tot ‘God’ komen, anders blijft ‘God’ in eeuwigheid voor jou – een vreemde!”


  Dit schreef ik eens in ‘Het boek van de koninklijke kunst’.


  Een beter woord om thans dit ‘Boek van de mens’ mee te beginnen, zou ik niet kunnen vinden. . .


  


  Met ‘Het boek van de levende God’ en ‘Het boek van gene zijde’ moet het ‘Boek van de mens’ een trilogie vormen, want deze drie boeken, hoewel elk op zichzelf afgesloten en een zelfstandig geheel vormend, staan toch ook onderling in innerlijk verband en er zullen veel plaatsen zijn die elkaar toelichten.


  Dit wederkerig toelichten zal de inwerking van de woorden op de ziel slechts kunnen verdiepen.


  Ik hoop dat ‘Het boek van de mens’ in de handen zal komen van hen die de beide andere boeken reeds kennen!


  Dat het de harten zal vinden die er behoefte aan hebben: de zielen die bereid zijn de inhoud ervan op te nemen!


  Hoewel ik overtuigd ben van de grote kans op een verkeerde uitleg waarop deze woorden helaas kunnen rekenen, zie ik me toch genoodzaakt met nadruk uit te spreken, dat ook het schrijven van dit boek het nakomen is van een verbintenis die ik op me heb genomen in volkomen overeenstemming met de ‘oudsten’ van de geestelijke gemeenschap waartoe ik behoor, en waaraan ik alles te danken heb wat ik te geven heb.


  De leer die hier wordt verkondigd, is eeuwenoud erfgoed van degenen wie sinds de oertijd van de aardse mensheid de blijvende bescherming is toevertrouwd van de heilige vlam, waarvan het licht voortkomt uit het binnenste ‘Oerlicht’.


  Wat wij zelf hebben ontvangen, geven we slechts door om tijdgenoten en latere generaties te bereiken.


  We maken er waarlijk geen aanspraak op de samenstellers van deze leer te zijn.


  Ook betreft het minder een ‘leer’ dan wel een mededeling van praktische ervaring in de levende wereld van de substantiële eeuwige geest, waaruit iedere mensenziel op deze planeet is voortgekomen. . .


  Ook dit boek, dat over de ‘mens’ spreekt, zal daarom leiden naar de wereld van de zuivere substantiële geest.


  Dit zal velen een tegenstrijdigheid toeschijnen, omdat ze nog niet leerden inzien dat de werkelijke mens niet anders een ‘vrucht van de liefde’ is van het mannelijke en vrouwelijke in de substantiële zuivere geest, als zijn aards dierlijk lichaam is ontstaan uit de lichamelijke erotische vereniging van man en vrouw op aarde. . .


  Wie echter de mens nader wil beschouwen en zichzelf op die wijze leren kennen, moet gaan naar het vaderland van de mens – moet zijn zoeken wenden op die wegen die klimmend leiden naar de hoge gebieden waaruit het eeuwig organisme van de werkelijke mens afkomstig is, dat door aardse zintuigen nimmer kan worden waargenomen en ook door het aards verstand slechts kan worden herkend in de uitwerkingen van geestelijk geschapen impulsen.


  Zolang we ons alleen bezighouden met de menselijke verschijningsvorm op deze aarde, staan we slechts tegenover een disharmonisch geaard dier – disharmonisch, omdat het zich niet alleen als dier tracht te beleven, maar blijkbaar ook nog een prikkel tot beleven ontvangt vanuit andere krachten die niet behoren tot de krachten van het dier – disharmonisch omdat het door deze aan het-dier-vreemde krachten eenvoudigweg wordt gehinderd zijn bestaan in dierlijk welbehagen ten volle te genieten zonder het met schuldbelasting te bezwaren.


  Voor alles moet men dus de dwaling inzien en overwinnen dat de mens niets meer zou zijn dan de verschijningsvorm die we op deze aarde met de naam: ‘mens’ aanduiden.


  


  Men kan het niemand op aarde kwalijk nemen – niemand die ‘de mensen kent’ – wanneer hij voor de verheven woorden die de mens ‘het evenbeeld van de godheid’ noemen, slechts een ironisch lachje overheeft – zolang het begrip dat hij met het woord ‘mens’ verbindt, slechts de aardse mens bedoelt. . .


  Het woord van het ‘evenbeeld Gods’ zou werkelijk de bespottelijkste dwaasheid zijn wanneer hij die het eens voor het eerst uitsprak, alleen aan de aardse mens had gedacht!


  Een dwaas kon dit woord slechts uitspreken of – een echte wijze, voor wie het inzicht van het alomvattend wezen van de mens zich had ontsloten.


  


  Wat het begrip ‘mens’ moet omvatten – zal het werkelijk de mens en niet slechts een van zijn talloos vele verschijningsvormen in de geestelijke en stoffelijk-zintuiglijk waarneembare kosmos omsluiten – zal dit ‘Boek van de mens’ je vertellen.


  Heb je innerlijk eenmaal ingezien wat ik je moet zeggen, dan denk ik dat je niet meer zult glimlachen om de woorden van de wijze. . .


  Dan zul je begrijpen wat de oude heilige zin wil zeggen: “Tot beeld Gods schiepen hem de Elohim”.


  Dan zoek je de ‘oermens’ stellig niet meer op deze planeet, maar je hebt dan ingezien dat hetgeen je tot dusver deze naam hebt gegeven, juister een dier van de oertijd kan worden genoemd, waaruit het fijnere dier zich heeft ontwikkeld, dat tegenwoordig de mens als drager en werktuig dient opdat hij zich in de stoffelijke wereld kan beleven.


  Ook zul je dan niet meer ‘wanhopen aan de mens’, want alles wat je tot dusver ‘verachtelijk’, ‘klein’ en ‘erbarmelijk’ hebt gevonden aan het wezen dat men op aarde ‘mens’ noemt, zal je dan begrijpelijk worden als de natuurnoodzakelijke – want aan het dier-gelijke – uitwerking van het aardse dier, dat door de werkelijke ‘mens’ hier als middel gebruikt wordt om zichzelf uit te beelden en dat hem echter dikwijls een krachtiger tegenstand in de weg legt dan hij in het gebied van de stoffelijke wereld overwinnen kan.


  Weer andere dingen zul je leren begrijpen als onvermijdelijke ‘wrijvings-verschijnselen’ bij het op elkaar inwerken van zozeer verschillende krachten.


  Maar ook zul je nimmer meer dromen van een ‘hemel op aarde’, omdat je hebt leren inzien dat zelfs het dier, dat de mens in deze materiële wereld dienstbaar moet worden, hier zijn ‘hemel’ niet zou kunnen vinden – maar de werkelijke ‘mens’ zijn hemel reeds had, lang vóór hij zichzelf stortte in het gebied van de stoffelijke vormen, waar het ‘mens-dier’ hem zijn krachten moet lenen wanneer hij weer in deze hemel terug wil komen. . .


  Het zal een zegen voor je zijn wanneer je aan het einde van dit boek, dat ik je hierbij overhandig, tot het eigen innerlijk in-zicht bent gekomen dat ook jij een mens uit het eeuwig vaderland van de mens bent en niet alleen het hogere dier, waarmee je zo nauw bent samengevlochten dat je het tot dusver wellicht ternauwernood hebt herkend als iets wat je vreemd is en je tegenwerkt!


  Het zal een zegen voor je zijn wanneer je je dan met alle kracht opricht en voortaan slechts tasten zult naar het hoogste in je – want te lang reeds heb je gewroet in het slijkerig lage – al te dikwijls hebben jouw handen in het ongewisse van modderige afgronden gegrepen, zonder daar te vinden wat ze dachten te kunnen grijpen!


  


  Ik wil je vol vertrouwen zien in jezelf.


  Je zult jezelf niet meer kunnen verachten zodra je – zij het slechts vaag – aanvoelt dat niets aan jou verachtelijk is dan wat je door een foutieve verklaring voor jezelf verachtelijk maakt!


  Vanaf die dag zul je niet meer met het slechte samengaan!


  Vanaf die dag zul je niet meer streven naar het lagere in je!


  Dan zul je een ‘opstandeling’ worden, een die opstaat en zich losrukt uit de kleverige klei van de uitgesleten alledagsstraten!


  Dan zul je met vaste schreden klimmen over het rotspad dat je naar je besneeuwde bergtoppen leidt!


  Daar zul je dan jezelf terugvinden als ‘mens’ in het vaderland van de mens.


  HET MYSTERIE ‘MAN EN VROUW’


  


  In de eeuwige oergrond: in de geest die eeuwig zichzelf en in zichzelf al het zijnde verwekt – diep verborgen in de bron van al het Zijn en hetgeen zich openbaart – rust het mysterie ‘man en vrouw’ . . .


  Om een brug te slaan voor het aards inzicht, spreekt men over de ‘zuivere geest’ als het ‘absolute Zijn’, hoewel zulk een eeuwig rustend ‘absoluut Zijn’, in zich slechts blijvend voor zichzelf, er niet is, nimmer was, noch ooit zou kunnen zijn.


  Wie dit hulpbegrip gelijkstelt met een werkelijkheid, vertrouwt te zeer op zijn denken, en is nog ver verwijderd van het inzicht dat de gevolgtrekkingen van het denken nimmer verder gaan dan tot de grenzen van de voorstellingen die nog ondergeschikt zijn aan de wetten waarnaar het denken zich heeft te richten.


  De werkelijkheid van de zuivere geest echter is alleen ‘wet’ voor zichzelf en blijft onbereikbaar voor alle conclusies van de gedachten!


  


  De ‘zuivere geest’, die zichzelf in zich omvat, is van eeuwigheid tot eeuwigheid bezig zichzelf te scheppen – zichzelf verwekkend en barend want – zuivere geest is: ‘man en vrouw’.


  Zonder begin – zonder einde – verwekken en baren ‘man en vrouw’ in de geest uit de oer-gegeven zelfuitbeelding verder – de mens van de zuivere geest, en zij verwekken en baren hem zichzelf ‘tot beeld en gelijkenis’ als – ‘man en vrouw’, verenigd in oergegeven eenheid van tweepolair wezen. . .


  Alles wat ooit verschijning is geworden: alle zonnen en werelden zowel van de geestelijke als van de stoffelijk-zintuiglijk waarneembare kosmos, alles, alles is voor zover het ‘verschijning’ is, ‘schepping’ van deze uit de geest verwekte, zuiver geestelijke ‘mens’. En daarom is ook deze schepping een getuigenis van ‘man en vrouw’ in de eeuwige geest.


  Eindeloos veelvuldig in getal – eindeloos veelvuldig in individualisering – wordt deze eerste ‘mens’ van de zuivere geest verwekt en geboren uit man en vrouw in de geest en ieder afzonderlijk is eeuwig scheppend – eeuwig in zich verwekkend en barend – want hij ‘is’ slechts voor zover hij zich als ‘man en vrouw’ uitbeeldt in het eeuwig verwekken en baren: als mannelijk-vrouwelijk gepolariseerde kracht.


  Hetgeen hij verwekt en baart, is ‘hijzelf’, is zijn uit zijn ‘zijn’, maar in een als het ware ‘dichtere’, licht-armere vorm, tot hij eindelijk in een verre verder-verwekking, reeds ver aan het oer-gegeven Zijn onttrokken, zichzelf als ‘verschijning’ verwekt in een bepaalde geestelijke ‘dichtheid’, barend uit zich alle werelden, die zich als verschijning openbaren.


  Eindeloos veelvuldig is ook de ‘verschijning’ van de mens der eeuwigheid in zijn verschijningsschepping, en iedere afzonderlijke verschijningsuitbeelding die van hem uitgaat, verwekt en baart verder de volgende lager staande verschijningssoort.


  Treden van de ‘mens’ zijn er in het geestelijke en zelfs in de kosmos van de stoffelijke verschijningswerelden, die de verschijningsmens van deze aarde – wanneer hij in staat zou zijn ze waar te nemen – hoger zouden schijnen te zijn dan een God. . .


  Een van de laagste treden van de verschijning van de ‘mens’ wordt echter gevormd door de aardse mens zelf.


  In hem heeft de oer-verwekte mens van de zuivere geest zich met een van de meest onvrije wezens van zijn verschijningsschepping verbonden: met de verschijning van het dier.


  Hier, in het dier van de aarde, heeft de mens van de geest het bewustzijn omtrent zichzelf verloren en wordt zich nu nog slechts gewaar in de trillingen van de aardse cellenbeweging met het bewustzijn van het fijnere dier, dat slechts door enkele zwakke stralen uit het eigenlijke mensdom in de geest nog die verlichting ontvangt die het aards-menselijk zelfbewustzijn verheft boven het bewustzijn van andere aardedieren.


  


  De ‘mens’ zou in het dier verloren zijn, wanneer hem uit de oer-gegeven verwekking zijn erfdeel op de aarde niet was nagedragen, waardoor hem weer kracht kan worden geschonken om het stralend en geheel uit licht gevormd kristal van de zuivere geest in zich op te nemen, dat hij dan in zichzelf vindt als ‘zijn God’.


  Evenals een schachtenbouwer niet in de diepte van de schacht afdaalt zonder het touw dat hem weer naar het licht moet brengen op een veilige plaats stevig te bevestigen, is ook de mens van de geest niet in zijn verschijningsschepping afgedaald zonder de altijddurende beveiliging van zijn verder-verwekking door de ‘zilveren draad’ van stralende krachten uit zijn eerste verwekking in de zuivere geest.


  Alleen door de krachten die tengevolge van deze verbinding hem vanuit de hoogste hoogten ook hier op aarde nog bereiken, is het de aardse mens mogelijk zich in zichzelf met zijn God te verenigen en in Hem zich uit nacht en duisternis omhoog te worstelen naar licht en stralen.


  Waar hij thans zijn verheven veiligheid kent, kan hij zich nu, nadat zijn God in hem werd ‘geboren’, zonder gevaar wagen in de diepste afgronden waarin zijn aards lot hem zenden mag. . .


  Nog echter leeft het merendeel van de aardse mensen in het mensdier van de aarde zonder God, zelfs wanneer ze een gedroomde buitenwereldlijke God dienen.


  Nog zoeken ze hun voorvaderen van de oertijd alleen op deze planeet en weten niet in het minst dat het hele wereld-al van de mens is, weten niet dat de ‘oertijd-mensen’, van wie de sporen nog op aarde worden gevonden, slechts hun aardse, ‘moederlijke’ voorouders zijn, terwijl hun ‘vaderlijke’ voorouders – het bevruchtende element – alleen in de gebieden van de geest kunnen worden gevonden.


  De bevrijding van de geestesmens uit de boeien die hij zichzelf heeft geslagen en waarin hij als aards mens is geketend, kan echter slechts tot stand komen, wanneer hij eindelijk zichzelf weer herkent als een der duizendvoudig verschillende verschijningsvormen van de ‘mens’, en de waan opgeeft dat hij alleen zoals hij zich hier op de kleine aarde bevindt, de ware ‘mens’, de enige uitbeeldingsvorm van de mens zou zijn.


  De woorden in heilige boeken van de voortijd zijn rampzalig voor degenen die eraan geloven, zolang de mens van de aarde alles wat in deze getuigenissen van wetenden omtrent de ‘mens’ wordt gezegd, slechts toepast op alleen zichzelf: enkel op de verschijningsvorm van de mens op deze aarde.


  Hij moet omhoog blikken – niet echter naar een buitenwereldlijke God, die hij zich hoog boven de wolken droomt, maar ‘omhoog’ naar zichzelf in zijn hogere verschijningsvormen – ‘omhoog’ naar zijn oorsprong, de zuivere geest, die zich opnieuw in hem wil kristalliseren als ‘zijn God’!


  Ook zijn ware ‘levende’ God vindt de aardse mens echter moeilijk – omdat hij zich eraan gewend heeft in zijn God alleen de ‘man’ te veronderstellen, terwijl zijn ‘levende God’ – ‘man is en vrouw’.


  Verlossing kan de aardse mens slechts worden geschonken, wanneer ook de ‘vrouw’ in zijn God weer tot zijn bewustzijn spreekt. . .


  “Het eeuwig-vrouwelijke trekt ons omhoog”.


  Dat hij slechts ‘man’ ziet in zijn gedroomde God is schuld, is afwending van de krachten van het oer-gewilde Zijn: verwikkeling in het vrouwelijk ontvangenis-begerende in zijn wezen – een opgeven van het mannelijk-actieve in hemzelf.


  Overal in de kosmos waar het ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ niet verenigd werken, moet disharmonie ontstaan.


  Noem ‘man en vrouw’ gerust ook met andere namen!


  Steeds zullen het de beide tegengestelde polen zijn, die in hun vereniging het leven veroorzaken!


  Positief en negatief, actief en passief, verwekkend en barend, gevend en ontvangend, uitstotend en aantrekkend, bewegend en bewogen wordend. . .


  Dit alles verbindt zich in een eeuwige kringloop, zoals de vrouw op aarde: moeder wordt van de man, en de man: vader van de vrouw.


  Geen vorming, geen wezen bestaat er in de geestelijke of in de stoffelijk-zintuiglijke kosmos – ook niets wat ‘zuiver mannelijk’ of ‘zuiver vrouwelijk’ schijnt te zijn – waarin ‘man en vrouw’ niet tegelijk zijn te vinden, zij het in een duizendvoudig verschillende menging.


  Ieder ‘atoom’ zelfs zou ‘tot niets moeten uiteenvallen’, wanneer ‘man en vrouw’ niet bestendig verwekkend en barend erin werkten.


  Hoe de vorsende mens ook de potenties mag noemen die hij in het kleinste deeltje van de materie heeft ontdekt – steeds betreft het vormen van de oerbestaande krachten ‘man en vrouw’.


  Ook dan eerst mag je verwachten je ‘levende’ God in je te zullen vinden, wanneer je Hem in je zoekt zoals Hij alleen gevonden kan worden – als ‘man en vrouw’. En eerst wanneer je Hem op deze wijze aanvoelend ‘zoekt’, zal Hij zich uit het mannelijke en vrouwelijke in jezelf kunnen vormen tot het ‘kristal’ dat geheel uit licht bestaat – en de beide polen van jouw eigen zijn in zijn twee-polaire wezen verenigt.


  Verheven hulp uit je geestelijk vaderland wordt je gezonden, wanneer je op deze wijze tracht te zoeken. . .


  


  Onzichtbaar leeft er een op deze aarde die is zoals Hij was – een uit de vaderlijke oerverwekking – uit het moederlijk baren in de zuivere geest – een zuivere geestesmens van het hoogste Zijn in de eeuwige welgrond van het goddelijk-geestelijk leven.


  Een van degenen die ‘man en vrouw’ in de geest zichzelf tot ‘beeld en gelijkenis’ verwekken en baren!


  Op deze planeet leven echter ook nog andere onzichtbare ‘mensen’, die tot de oerverwekte verder-verwekking behoren – als zodanig wel aan hun eigen verschijnings-schepping in het onzichtbare ‘gebonden’, maar toch blijvend in het ‘verheven licht’ – niet ‘gevallen’ uit licht en stralen, zoals de zichtbare verschijningsmens.


  Omdat zij inzien hoe groot de nood is voor de mens in de aardse verschijningsvorm, trachten zij hem te redden zodra hij zichzelf in werkelijkheid wil laten redden.


  Zelf werken zij echter onder de geestesleiding van die ene onzichtbare oerverwekte, die al het geestelijke op deze planeet leidt.


  Altijd en altijd weer heeft deze onzichtbare geestelijke kring van helpers, onder leiding van de hoogste geestesmensen, nieuwe aardse mensen in het leven gevonden die tot werktuigen van hun gloeiende wil om te helpen, konden worden voleindigd – tot werkende meesters van het hoogst aards-geestelijk inzicht: tot medehelpers in hun helpend werk, daar zij zich reeds vóór hun incarnatie in het aardse lichaam tot medehulp hadden aangeboden.


  Over deze brug, die onvermijdelijk noodzakelijk is om de zoekenden, die op deze aarde in het duister rondtasten, te bereiken, schreed en schrijdt te allen tijde de eeuwige ware ‘mens’ van de oerverwekking in de geest weer naar zijn gevallen geestelijke zelf-verderverwekking in de vorm die van het licht het verst is verwijderd: naar de aardse mens – zoekend wie hij zou kunnen opheffen en terugvoeren in het licht.


  


  Dat zoveel aardse mensen zoekers zijn en maar zo weinigen vinders worden, komt doordat bijna alle zoekenden in verkeerde richting zoeken en op die manier steeds dieper in het duister terechtkomen. . .


  Iedere kracht werkt in de richting waarin ze werd uitgezonden.


  De aardse mens, in wie het ‘dier’ dat de mens draagt, de overhand heeft verkregen, waardoor hij datgene aan hem wat op het aards-dierlijke berust, houdt voor het werkelijke aan hem, ja zelfs als zichzelf beschouwt, zoekt nu echter buiten zich wat hij alleen in zichzelf zou kunnen vinden, waar immers de verbinding met de hogere treden van zijn mens-zijn voor altijd blijft bestaan door de ‘zilveren draad’ van stralende krachten, die ook hetgeen werkelijk ‘mens’ is in de aardse mens, nog met al het mensdom van de geest verbonden houdt.


  Geen helper uit geestelijke gebieden, en niemand van degenen die als ‘meester’ van het geestelijk weten op aarde in het zichtbare leven om voor de werkelijke ‘mens’ der eeuwigheid de ‘brug’ te bouwen, kan de aardse mens in zijn bewustzijnskern op andere wijze bereiken dan enkel van binnenuit, waar het werkelijk menselijke alleen kan worden gevonden.


  Voorbereidend slechts kan het werkelijk menselijke in de aardse mens ook vanuit het onzichtbaar uiterlijke als het ware worden ‘aangesproken’, om te ontwaken voor de innerlijke lering en verlichting.


  Al het zoeken moet dus, zal het tot vinden leiden, naar binnen worden gericht!


  Noch in Tibetaanse kloosters, noch op de heilige plaatsen van de Indiërs, noch in geheime kringen van zogenaamde ‘wetenden’, kan de ‘grote verlichting’, het ‘Boeddha-worden’, worden bereikt, maar alleen in de diepste eenzaamheid met zichzelf – met de werkelijke ‘mens’ in eigen hart. . .


  Niet een van de buitengewoon weinigen hier op aarde die tot meesters van het geestelijk-weten werden voleindigd om hulp te verlenen aan hun medemensen, kan je bereiken, ook al stond hij naast je, wanneer jouw bewustzijn daar niet ontwaakt waar je je van je mens-zijn alleen bewust kunt worden.


  Verder zal ik nu tot je spreken als tot een mens die willig in zich heeft opgenomen wat ik je tot dusver heb moeten zeggen.


  Je tracht dus vanaf nu de ‘mens’ van de hogere verschijningsvorm in je te bereiken, door het waarlijk menselijke dat in je verborgen is?


  Trede voor trede wil je dus omhoog en terugkomen in jouw eigen oorsprong in de zuivere geest?


  Naar mijn woorden wil je niet alleen luisteren als naar een wonderlijk sprookje, maar eerlijk met alle kracht naar mijn woorden handelen?


  Luister dan verder naar datgene waarvoor ik ben gekomen om het je te zeggen:


  


  De ‘mens’ uit de geest verwekt – verwekt en geboren uit ‘man en vrouw’ in de geest – is ‘man en vrouw’, zoals je reeds hebt vernomen.


  


  Op al zijn treden omlaag tot aan de aardse mens kun je de geestesmens der eeuwigheid slechts ontmoeten als ‘man en vrouw’, en in deze twee-polaire vereniging zul je hem vinden, zo spoedig je zelf in het geestelijke gevonden wordt als een die geschikt is om te vinden.


  Ook de meester van het zuiverst geestelijk weten die je dan wordt gezonden om in het geestelijke voor jou een leider en helper te zijn, hoewel je hem niet kent of ziet en slechts door een nieuw gevoel van hem afweet, is: ‘man en vrouw’, want datgene in hem wat jou alleen kan bereiken, is de eeuwige mens, die in hem, de aardse mens, uit het graf is opgestaan.


  Zoek je het licht, weet dan dat je weg wordt bewaakt door de meesters van de eeuwige dag, waarvoor al het innerlijk duister moet wijken!


  Toch moet je ook weten wie deze meesters in werkelijkheid zijn en waar je ze kunt bereiken, want noch in het uiterlijke, noch van buitenaf kun je datgene bereiken wat in hen leeft om je te helpen.


  Niet hun uiterlijke verschijning in de wereld van de zintuiglijke waarneembaarheid kan je de hulp bieden die je nodig hebt!


  Zoek hen niet in het gebied van de nacht van het niet-inzicht, waar het fijnere dier, dat hier de ‘mens’ tot vehikel dient, op zijn wijze dwaalt en schijn met zijn verwisselt – in wanhoop en vertwijfeld!


  In alle tijden reeds heb je hier gezocht en niet gevonden. . .


  Je zult nu op een andere, je nog onbekende plaats moeten zoeken. . .


  Nimmer, zo lang je hier op aarde in het aardse kleed leeft, zul je tot een werkelijke klaarheid komen omtrent jezelf, wanneer je de ‘mens’ uit de oereeuwige verwekking nog niet in jezelf hebt gevonden.


  Je kunt hem echter op geen andere wijze vinden, dan door trede voor trede de ‘hemelladder’ te beklimmen, waarvan de onderste sporten worden gevormd door aardse mensen in wie de zuivere mens van de geest echter toch reeds heer en meester is.


  In ‘heilige boeken’ zul je tevergeefs naar de laatste opheldering zoeken, want vroeger werden deze boeken slechts geschreven voor mensen die de laatste klaarheid reeds lang hadden veroverd, en hun behoefden ze slechts een leidraad te bieden op de verdere levensweg.


  In deze boeken spreekt de meester tot de leerling die in het innerlijkste reeds met hem is verbonden, voor wie hij zich in een uiterst vertrouwde taal vol symbolieke betekenis kan openbaren.


  Heb je echter in je innerlijk – in het eeuwig-menselijke in je – eenmaal gevonden wat je nu nog zoekt, dan beginnen ook vele teksten van de voortijd in een begrijpelijke, duidelijke taal tot je te spreken en dan eerst zullen de ‘heilige boeken’ je ook werkelijk van nut zijn.


  


  Voorlopig echter moet je nu zoeken in jezelf!


  


  Voor alles moet je beginnen, wanneer je ‘ik’ zegt tot jezelf, niet meer alleen het fijnere dier te roepen, – maar de eeuwige mens!


  In alles wat in je en boven je is, moet je ‘man en vrouw’ zoeken!


  Of je man bent of vrouw – bedenk steeds dat je vanuit de eeuwigheid jezelf polair hebt bepaald, en dat deze polaire bepaaldheid ook in alle eeuwigheid niet meer kan verwisselen – maar in zich steeds verlangt naar de tegenpool van zichzelf.


  In jou mag het geestelijk-mannelijke het geestelijk-vrouwelijke niet willen onderdrukken, evenmin als het geestelijk-vrouwelijke het geestelijk-mannelijke in je mag negeren!


  Op deze wijze alleen zul je eens in de geest ook weer met jouw oergegeven tegenpool worden verenigd, in dezelfde vereniging die jou en hem tot een eenheid heeft verbonden voor de scheiding zich moest voltrekken door de ‘val’ uit het verheven stralen. . .


  Zoek op de juiste wijze, zoals ik je hier leer zoeken, en eens zul je jezelf vinden als de ‘mens der eeuwigheid’!


  In hem – in jou – zul je, verenigd met je ‘levende’ God, langs alle tussentreden omhoogkomen in de oertoestand van jouw alleen door eigen wilskeuze voor je bewustzijn prijsgegeven oerverwekte Zijn: uit geest verwekt, in de geest geboren – eeuwig levend ‘uit man en vrouw’ in de geest!


  


  Niet iedere aardse mens komt gedurende dit met-het-dier verbonden leven reeds tot bewustzijn in de wereld van de zuivere substantiële geest.


  Steeds worden slechts zeer weinigen gedurende hun aardse leven reeds wakend-bewust in het geestesgebied van de aarde.


  Allen echter kunnen hier reeds en gedurende hun aardse dagen hun eeuwig leven vinden in zichzelf!


  Eens moeten allen dit eeuwig leven in zich leren vinden, ook wanneer ze bij hun scheiden uit de uiterlijke aardse wereld het nog niet hadden gevonden.


  Eens zul je in de zuivere geest niet bewust kunnen worden, wanneer je in je nog niet in je eeuwig leven leeft!


  Eerst in je eeuwig leven kun je jezelf als de mens der eeuwigheid beleven!


  Daarom gelden ook voor jou de heilige woorden van de hoge meester:


  “Weest volkomen, zoals uw Vader in de hemel volkomen is!”


  Hetgeen aan jou slechts tot de aarde behoort, kan de hier bedoelde ‘volkomenheid’ nooit bereiken.


  Alleen wanneer je in jezelf je eeuwig leven zult hebben gevonden en daarin leeft, zul je ‘volkomen’ zijn als de ‘Vader’, die ‘in de hemel’ is, als de eeuwig verwekkende in de moederschoot van het eeuwig baren: oerkracht in het Oerzijn – ‘man’ tegelijk en ‘vrouw’!


  Vóór je zult hebben bereikt wat hier bereikt kan worden, mag er geen dag voorbijgaan die althans je streven niet zag naar dit doel!


  DE WEG VAN DE VROUW


  


  In die hoogste sfeer van de geestelijke verschijningswereld, waar de geestesmensheid zichzelf voor de eerste maal in verschijning verwekt – hier echter nog altijd in geestelijke verschijning – zijn ‘man’ en ‘vrouw’ nog nauw verenigd in een oergegeven eenheid van tweepolair ‘ik’-gewaarworden.


  Bij iedere nieuwe verder-verwekking echter worden de geestelijke werelden waarin deze eerste geestelijke verschijningsmens zichzelf verder verwekt, als het ware ‘dichter’ en armer aan het oorspronkelijk gegeven ‘licht’ – toch blijft nog steeds de nauwste vereniging van ‘man en vrouw’ bestaan in een gemeenschappelijke twee-polaire verschijning.


  Aangekomen eindelijk in zijn als het ware ‘dichtste’ vorm van geestelijke verschijning en door het oorspronkelijk gegeven ‘licht’ nog maar zwak verlicht, leert de geestesmens van deze gebieden, die van zijn eerste verwekking zo ver zijn verwijderd, nu voor het eerst de werelden kennen van de stoffelijke vorming.


  Hier gebeurt het evenwel dat de vrouwelijke pool in hem, door een nieuw gevoel – de vrees – wordt overvallen.


  Vrees voor de geweldige krachten waarover de verenigde twee-polaire geestesmens tot nu toe heeft beschikt, die hij thans echter op een nieuwe wijze ziet werken – hemzelf zó vreemd dat hij hier niet meer durft gebieden en daardoor zijn macht verliest. . .


  Achter het werken van de krachten die hem zo dreigend schijnen, ontdekt hij evenwel een nieuwe wereld, met levende wezens die alle afkomstig zijn uit zijn eigen kracht in de hoogste geestelijke verschijning: de wereld van de stoffelijk zintuiglijke aanschouwingswijze, van de stoffelijk zich belevende verschijning.


  Vrees voor de krachten die niet meer kunnen worden beheerst, en een aantrekking die uitgaat van de vormen van de stoffelijke wereld, zijn ten slotte aanleiding dat de vrouwelijke pool van de geestelijke verschijningsmens nu door een wilsdaad de muur verbreekt die haar tot dusver nog van de stoffelijk-zintuiglijke kosmos gescheiden heeft gehouden.


  Machtig overweldigt haar het kennen van de pas ontdekte mogelijkheid van een ongekende soort zelfervaring, en innerlijk sidderend van verlangen heeft het losrukken plaats uit de tot dan toe bestaande verschijningsvorm: de vereniging met het dier van de aarde – niet anders dan zoals een bliksemstraal zich losrukt uit een wolk om zich met de aarde te verenigen.


  Talloos zijn de ‘aarden’ in de kosmische ruimte waarop de geestesmens zich op deze wijze nu in het dierlijk lichaam moet beleven: in het stoffelijk lichaam van het dier waarvan de overblijfselen op deze aarde behouden zijn gebleven, uit tijden toen het de geestesmens nog niet in zich droeg – al geeft men nu aan dit dier de naam van oermens.


  Door dit losrukken uit de geestelijke verschijningswereld en de nieuwe verbinding met het dierlichaam, is de ‘val’ uit het verheven stralen definitief voltrokken.


  De geestesmens, die tot dusver ‘man’ was en ‘vrouw’ – verenigd in hetzelfde ‘ik’-gewaarworden en in andere geestelijke werelden steeds zichzelf verder verwekkend – werd hierdoor nu verdeeld, want in de stoffelijke verschijningswereld zijn de polen ‘man’ en ‘vrouw’ gedwongen zich van elkaar te scheiden, daar deze wereld slechts door de voortdurende ‘spanning’, voortvloeiend uit het gescheiden-zijn van beide oergegeven polen, kan bestaan.


  Het is de vrouwelijke pool van de geestelijke verschijningsmens die deze ‘val’ het eerst veroorzaakt en het leven in de diervorm begeert. In de geestelijke gebieden echter kan niets verblijven waarin slechts een van de beide polen ‘man’-‘vrouw’ werkzaam zou zijn, en dus moet de mannelijke pool gelijktijdig de ‘val’ volgen.


  De diervorm die de vrouwelijke pool in haar ‘val’ onmiddellijk vindt – reeds ‘geschapen’ door geestesmensen van de vroegste verwekking – dwingt de mannelijke pool deze zelfde vorm voor zich te begeren.


  “Daar de zonen der goden echter zagen dat de dochters der aarde schoon waren, namen zij hen tot vrouw”.


  (Hier zijn de dochters der ‘goden’ reeds ‘dochters der aarde’ geworden – de zonen der goden volgen!)


  


  Zo ongeveer kan het eeuwig zich herhalend gebeuren, dat de mens van de geestelijke verschijningsvorm ten slotte bindt aan de vorming van de stoffelijk-zintuiglijke verschijningswereld, op aardse wijze worden weergegeven.


  Hetgeen geschiedt, is niets anders dan een verwisseling van de aanschouwingswijze, die door de vrouwelijke pool het eerst wordt gewild, onmiddellijk de vroeger verenigde polen verdeelt en ze doet uiteenvallen in een op zichzelf bestaande vrouwelijke pool en een nu eveneens op zichzelf bestaande mannelijke pool – die nu allebei gericht zijn naar de gescheiden geslachten van het aardse mensdier, dat zich alleen in deze scheiding kan handhaven.


  De sage van het paradijs laat ‘Eva’ door ‘de slang’ verleid worden, om daarna Adam te verleiden. Al mag deze sage zoals wij haar kennen, niet in haar oorspronkelijke vorm zijn overgeleverd, toch toont ze nog duidelijk dat hier een wetende zijn weten van een eeuwig zich herhalend feit, in woorden van die dagen symboliek verborgen, aan het nageslacht heeft willen overleveren, voor zover dit zijn symbolieke taal zou verstaan.


  Wie de woorden van deze wetende kan doorgronden, zal spoedig ook de verdere gevolgen voor ‘man’ en ‘vrouw’ – in de aardse scheiding – aangegeven vinden in de woorden die de wijze de ‘Heer’ tot ‘Adam’ en ‘Eva’ doet spreken, woorden die met een zeer belangrijk verschil de mate van de schuld-gevolgen verdelen.


  In het voortdurend zich herhalend feit van de ‘val’ – in iedere val afzonderlijk – is het de naar haar aard passieve ‘vrouwelijke’ pool die het eerst door vrees in de ‘oerschuld’ vervalt, die het eerst bezwijkt voor de aantrekkingskrachten van de stoffelijke wereld.


  De mannelijke pool echter is geenszins van schuld vrij en – als het ware slechts het ‘slachtoffer’ van zijn vereniging met de vrouwelijke pool!


  De ‘schuld’ van de ‘mannelijke’ pool is het opgeven van de actieve weerstand in het tweepolair gemeenschappelijk leven, wanneer de vrouwelijke pool door vrees en aantrekkingskracht wordt bedreigd.


  Als gevolg hiervan verwisselen beide polen hun rol: een geestelijke perversie, waarin de vrouwelijke pool een actieve, de mannelijke echter een passieve houding aanneemt, wat de val in de stoffelijke verschijningswereld onafwendbaar maakt.


  Beslissend als ‘oerschuld’ is echter alleen de positieve wilshandeling in de vrouwelijke pool.


  Vandaar in de sage van de ‘zondeval’ de ‘vloek’ die de mensheid treft in de ‘vrouw’ – die de vrouw in de aardse vorm lichaamssmarten, angst en nood toezegt, zoals die het stoffelijk dierlichaam niet kunnen worden bespaard, en de voortdurende strijd met de glinsterende ‘slang’ van de stoffelijk-zintuiglijke aanschouwingswijze.


  Maar door haar vervloeking wordt voor de man deze aanschouwingswijze zelf


  alleen waardeloos gemaakt.


  Hem worden slechts de moeiten en kwellingen toegezegd, waaraan het leven in de stoffelijke aanschouwingswijze geketend is.


  Vandaar verder in de sage het woord des ‘Heren’ aan de ‘vrouw’ in de mens:


  “U zult de man onderdaan zijn en hij zal uw heer zijn!”


  Hoe dikwijls is dit woord reeds misbruikt als vrijbrief voor de onderdrukking van de vrouwelijke individualiteit, op grond van de hier vermeend toegestane, onbeperkte heersersmacht van de man in het huwelijk!


  Alle gemoedelijke of verontwaardigde spot kan echter de grote waarheid niet uit de wereld helpen waarop die wetende in voldoende mate de nadruk meende te hebben gelegd, alleen al door de ‘Heer’ aldus bevelend tot man en vrouw te laten spreken.


  Hier moet werkelijk iets anders worden gevonden dan zij vermoeden die uit deze nog maar zwak verhulde waarheidsopenbaring een welkome goddelijke bevestiging trachten te lezen van de rechten van de mannelijke machtswellust over de vrouw!


  Hier wordt de weg gewezen naar de toekomstige hereniging van beide aards-gescheiden polen, in het gebied van de geest, zoals die slechts tot stand kan komen door de oplossing van de geestelijke perversie van de polen, die eens de voorwaarde is geweest voor de ‘val’!


  Hier wordt verwezen naar de geestelijke wet, die zich alleen van de man op deze aarde kan bedienen, voor zover menselijke antennes nodig zijn om de ‘blijde boodschap’ van de mens der eeuwigheid door de aardse mens, die in het ‘duister’ doolt, opnieuw te doen vernemen, en hem de krachten toe te voeren die hij nodig heeft om in het ‘licht’ te kunnen terugkeren!


  Nog dragen man en vrouw in deze aardse verschijningswereld de laatste sporen van een vroeger verbonden-zijn van de polen in zich.


  In de vrouw van deze aarde leeft nog iets als een ‘herinnering’, dat ze vroeger geestelijk haar ‘ik’ ook in de ‘man’ heeft gevonden – in een mannelijke pool – en de man van deze aarde kan in zichzelf hetzelfde spoor ontdekken van zijn vroegere vereniging met de vrouw: een vrouwelijke pool. . .


  Al het geestelijk streven naar een vereniging tussen man en vrouw op deze aarde berust slechts op hetgeen op deze wijze in de man nog weet van de vrouw en in de vrouw van de man.


  Zelfs de ongehoorde macht van de seksuele aantrekking die in de dierlijke lichamen van bepaalde personen van de beide geslachten bestaat, zou in de mens van de aarde niet tot uitwerking kunnen komen, wanneer de geestelijke bezwaren in dit opzicht niet tot op het minimale waren uitgeschakeld door een geestelijke ‘herinnering’ – een laatst aanvoelen van een vroegere polaire vereniging.


  Geen geestelijk ‘begrijpen’ tussen man en vrouw in het aardse lichaam zou mogelijk zijn zonder hetgeen in de vrouw nog voortvloeit uit haar vroegere vereniging met de man – zonder hetgeen in de man nog behouden is gebleven aan uitvloeisels van de vroeger met hem verenigde vrouwelijke pool.


  


  Niet alle ‘mensen’ van de geestelijke verschijningsvorm zijn aan de ‘val’ – aan de verdeling – onderworpen.


  Onophoudelijk gaat van de niet-verdeelden die in het geestelijk gebied van de aarde leven – de niet-gevallenen – de gloeiende, door liefde geleide reddingswil uit, die maar één doel kent: degenen die in de stoffelijk-zintuiglijke verschijningsvorm zijn gevallen, in de geestelijke oer-toestand terug te leiden.


  Deze niet-verdeelden zijn het, en slechts zij alleen, die op aarde uit degenen die zich daartoe vóór hun geboorte reeds hebben verbonden, die ‘ontwaakten’ vormen, die men meesters van het kosmisch-weten noemt.


  In een besliste keuze zoeken deze niet-gevallenen die mannen uit onder de aardse mensen in wie ze het geestelijke herkennen, dat zich eens met hen heeft verbonden – de mannen die nu ‘zoons’ en ‘broeders’ voor hen kunnen worden – en voleindigen ze tot ‘Stralenden’ der eeuwigheid.


  Deze onzichtbare twee-polaire mensen van de geestelijke verschijningsvorm leven – zoals ik eerder reeds heb betoogd – hier in het geestesgebied van deze aarde onder de verheven, van liefde doordrongen leiding van een van de oerverwekte geestes-‘mensen’, een van die hoogste verhevenen, die steeds in de zuivere geest verblijven en nimmer van plan zijn zich verder te verwekken, ook niet in geestelijke verschijningswerelden.


  Naar een eeuwige geestelijke wet is alleen de mannelijke pool van de geestelijke mens die zich hier op aarde in het dierlijk lichaam beleeft, nog in staat het geestesgebied van de aarde bewust te betreden, waarin zij die ‘niet werden verdeeld’ leven als helpers van de aardse mensen.


  Vandaar dat een vrouw van de aarde – de belichaming van de vrouwelijke pool van de geestelijke mens – nimmer zou kunnen worden voleindigd tot een meester van kosmisch-weten, en evenmin is het mogelijk dat een werkelijke meester een vrouw door geestelijke overdracht tot een aangenomen ‘zoon’ in de geest zou kunnen maken, of haar een werkelijke inwijding kon geven, want al deze vormen van het actief, in zichzelf afgerond en aan alle willekeur onttrokken geestelijke, stellen de actieve geestelijke pool in de aardse mens voorop.


  Als de gescheiden passieve pool van de geestelijke verschijningsmens draagt de vrouw nu in haar aards bestaan de gevolgen van haar wilsimpuIs tot een belichaming in de stoffelijke wereld, waardoor de scheiding van de polen ‘man en vrouw’ noodwendig heeft moeten volgen.


  Wel kan ook de aards geïncarneerde vrouwelijke pool van de geestesmens gedurende het aardse leven in het geestelijk gebied van de aarde worden ‘opgeheven’– alleen echter op de passieve wijze, die bij haar natuur behoort – zonder in dat gebied bewustzijn te verkrijgen, wat het ontvangen van geestelijke invloeden door mannelijk-polaire geestelijke inwerking evenwel volstrekt niet buitensluit.


  Voor de man op deze aarde – als de incarnatie van een mannelijk-geestelijke pool – blijft daarentegen zijn actieve geestelijke kracht ook in het dierlijk lichaam behouden, al kan ze slechts in de hoogst zeldzame gevallen, waarover reeds werd gesproken – hetzij volledig of gedeeltelijk – uit haar latente toestand worden vrijgemaakt.


  Dit vrijmaken is echter alleen mogelijk aan de bevrijdende helpers, de niet-verdeelden in het geestesgebied van de aarde, dat dan door de mannelijk-polaire geest in een volledig ontwaakt, of althans in een ten dele tot opnemen geschikt bewustzijn, actief werkend kan worden beleefd.


  Daar ook de actieve mannelijk-polaire geest, niettegenstaande zijn volledig, gedeeltelijk of ook slechts bij tijden ‘ontwaken’, dat vooraf door de helpers werd tot stand gebracht, zonder de uitwisseling van vrouwelijke polariteit daar niet bewust zou kunnen worden, treedt vanuit de hoogte van de ongevormde eeuwige geest, uit het Oerlicht, dat ‘man’ is en ‘vrouw’, een straal van vrouwelijk-polaire aard in hem binnen, smelt met zijn ‘ik’ samen en schept voor hem de noodzakelijke geestelijke voleinding.


  Ik kan me haast niet voorstellen dat de dichter niet op de hoogte zou zijn geweest van dit gebeuren, toen hij eens de woorden vond:


  “Das ewig-Weibliche zieht uns hinan”. . .


  Het eeuwig-mannelijke echter kan de vrouwelijk-polaire geest wel in geestelijke gebieden omhoogheffen, maar het is niet mogelijk die daar gedurende de aardse belichaming bewust te laten worden.


  Door de wilsdaad die ligt in het streven naar de stoffelijk-zintuiglijke verschijningswereld en de daaruit voortvloeiende omkering van haar geestelijk gegeven passieve natuur in pure activiteit, heeft de vrouwelijke pool van de geestelijke mens zelf afstand gedaan van de kracht die haar weer uit de gewilde aanschouwingswijze had kunnen bevrijden.


  De kracht die door deze wilsdaad is verlamd, kan gedurende het aardse leven niet meer worden hernieuwd.


  


  Zij evenwel die als meesters van het kosmisch weten ‘bruggenbouwers’ werden voor de niet-verdeelden in het geestelijk gebied van de aarde, willen man zowel als vrouw uit aardse knechting verlossen. . .


  Dit kunnen zij zodra het hun gelukt de aardse mens, hetzij man of vrouw, ertoe te bewegen zijn zielekrachten volkomen te verenigen met zijn geestelijk ‘ik’.


  Dan eerst kan de ‘levende God’ zich weer ‘baren’ in de mens van de aarde.


  Dan eerst wordt de ‘hemelladder’ weer opgericht, waarlangs de ‘engelen’ op- en neergaan en die vanaf deze aarde reikt tot in het eeuwige ‘Oerlicht’, waar het geestelijke in de aardse mens zijn oorsprong heeft.


  


  De wegen die ik aangeef, zijn voor man noch vrouw afgesloten.


  Ook spreek ik echter van een weg die soms wel een man aanbevolen wordt te gaan, nimmer een vrouw.


  Ik spreek over een actief bewust betreden van het geestesgebied van onze aarde nog gedurende het aards-menselijk bestaan, als van een mogelijkheid die – hoewel zelden – de man wordt geboden.


  De vrouw – en wel iedere vrouw op deze aarde die wetend of slechts aanvoelend wegen gaat gelijkend op die welke ik aangeef – valt eerst na een goed besteed aards leven de kracht ten deel tot een zelf-bewuste verheffing in de geestelijke wereld door een van die meesters die door het ‘eeuwig-vrouwelijke’ reeds gedurende hun aardse leven werden ‘omhooggetrokken’ in het geestes-gebied van de aarde, en die ook na de dood van hun aardse lichaam van daaruit hulpverlenend in de nabijheid van de aarde blijven.


  De weg omhoog voor de vrouw, die echter niet slechts de vrouw is voorbehouden, is op deze wijze een indirecte weg, maar leidt evengoed als de directe weg van de man, die voor maar weinigen bereikbaar is, eens terug naar de geestelijke vereniging van ‘man’ en ‘vrouw’ en dientengevolge tot een zelfbewust leven in de werelden der geestelijke ‘verschijning’, die veel hoger liggen dan het ‘aan gene zijde’, waarin – ook zonder het minste streven – iedere mensen-geest zich bevindt onmiddellijk na de dood van zijn aardse lichaam: aan gene zijde van de aanschouwingswijze van de stoffelijke uiterlijke zintuigen.


  De vrouw van de aarde zou echter tevergeefs zoeken, wanneer ze hier op aarde een meester van kosmisch weten wilde vinden die haar reeds gedurende het aardse leven toegang zou verschaffen tot de wereld van de geest.


  Ook de heilige vrouwen die eens de meester die in de evangeliën wordt geschetst, hebben gediend, hebben eerst na een volbracht aards leven in Hem de helper gevonden die het rijk des geestes voor hen kon openen, nadat Hijzelf het aardse lichaam had verlaten.


  Vóór die tijd ‘herkenden’ zij Hem niet en hielden Hem voor de ‘hovenier’ van aardse tuinen. . .


  Het was een hard woord dat deze meester van kosmisch-weten zelfs zijn moeder heeft gegeven, toen Hij sprak:


  “Vrouw, wat heb ik met u van doen?!”


  Dit woord echter kan door de aardse verschijning van iedere geest-vereende worden gesproken, en geldt voor elke vrouw die hier op aarde in aardse verschijning de hulp zoekt welke hij die werkt in het gebied van de werkelijke geest, haar eerst dan deelachtig kan doen worden wanneer hijzelf het aardse kleed heeft afgelegd.


  “Wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik allen tot Mij trekken”.


  


  Oer-aardse neigingen van een vrouwelijk vurig begeren, hebben het zoeken van vrouwelijke zielen naar haar meester maar al te vaak op dwaalwegen geleid, waar dan een misleidende waan, tengevolge van een dramatische scheuring van de eigen zielekrachten, hen de vermeende ‘meester’ deed vinden, die niets anders was dan het wanprodukt van een welig woekerende plastische fantasie. . .


  In werkelijkheid verlangde de ‘vrouw’ van de aarde vaak maar al te zeer naar de ‘man’ van de


  aarde, al was ze er heilig van overtuigd naar een tegenpool te streven in de eeuwige geest – of deze nu ‘Krishna’ of ‘Jezus’ werd genoemd.


  Of dan in een innigste gebedsgloed de ‘geliefde der ziel’ wordt omhelsd, of dat in een innigst medelijden leven en lijden van de vermeende huiverend wordt meebeleefd en meegeleden – steeds gaat het hier slechts om een koortswaan, veroorzaakt door een scheuring van de ziel, hoe verheven en aangrijpend de uitingen van deze waan zich ook mogen voordoen, hoezeer deze gewaande belevenis ook de lichaamsgesteldheid hevig aangrijpt en door deze heftige gemoedsbeweging dikwijls krachten uit de onzichtbare stoffelijke wereld tot medewerking worden geprikkeld – krachten die men waarlijk met ontzetting zou mijden wanneer men hun soort en uitwerking kende.


  


  Eerst wanneer de vrouw van de aarde weer vrij zal zijn van het aards lichaam, dat ze lang geleden heeft begeerd – na een aards leven dat erop gericht is geweest het zijn-in-de-geest later weer te bereiken, in geestelijke vorm, met goed verenigde zielekrachten en van haar ‘levende’ God vervuld – dan eerst mag ze verwachten dat een meester in geestelijke vorm haar kan naderen om haar terug te schenken wat ze ooit als vrouwelijke pool van de geestesmens daar heeft moeten achterlaten waar de verlamming van haar kracht is voortgevloeid uit de omkering van de richting in haar streven. . .


  Maar dan ook zal ze met zekerheid in staat zijn haar geestelijke tegenpool te vinden, met wie ze eens verenigd is geweest, met wie ze nu eeuwig opnieuw verenigd weer de ‘voleindigde’ geestesmens vormt – in haar ‘ik’ bewust zichzelf gewaarwordend en tegelijkertijd in hetzelfde ‘ik’ haar mannelijke geest-menselijke tegenpool.


  Ditzelfde geldt echter ook voor de man, voor zover hij niet door de ‘stamboom van zijn ziel’ –


  de zielekrachten uit de voortijd, die zich, als gevolg van zijn geestelijk aanbod om helper te worden van de Stralenden van het Oerlicht, in hem hebben verenigd – reeds vanaf zijn geboorte de aanleg in zich heeft gedragen om als meester van kosmisch weten te kunnen worden voleindigd, of voor zover hij althans op aarde niet in die mate tot ontwaken is gekomen, dat het een meester mogelijk was hem als geestelijke ‘zoon’ aan te nemen en door de overdracht van geestelijke belevensmogelijkheid in te wijden.


  Toch kan ook degene die tot meester werd geboren, of als geestelijke ‘zoon’ werd aangenomen, dan alleen werkelijk nut hebben van de geestelijke mogelijkheid die hem werd geschonken, wanneer hij steeds trouw en onwankelbaar vervult wat hem aangereikt wordt door degenen die hem geestelijk leren.


  De hiërarchie van de geest kent geen willekeur!


  ‘Man’ en ‘vrouw’ staan, voor zover ze in aardse lichamen hier op aarde leven, steeds precies op de plaats die ze vermogen in te nemen, en iedere aardse mens valt slechts datgene ten deel waartoe hij zichzelf geschikt heeft gemaakt.


  


  Wanneer ik hier over de ‘weg van de vrouw’ spreek, moet ik de vrouw in de aardse verschijning nog wijzen op een bijzonder onderscheid van haar weg op het deel dat man en vrouw op eenzelfde wijze kunnen gaan.


  De man die de ‘weg’ betreedt, zal het doel ongetwijfeld sneller nader komen wanneer zijn houding actief blijft, steeds ‘grijpend’ naar het doel dat hij wil bereiken.


  In plaats daarvan raad ik de vrouw echter meer de houding aan van het gelovig verlangen, een


  houding die naar het doel streeft, maar niet ‘grijpend’ de handen ernaar uitsteekt, zich meer passief daarheen laat leiden.


  Deze raad vloeit voort uit een oeroud ervaringsweten, en het opvolgen ervan – indien deze goed wordt begrepen – kan voor de man zowel als voor de vrouw het bereiken van het doel veel gemakkelijker maken. . .


  De ‘weg van de vrouw’ is, evenals die van de man, een weg terug naar de oertoestand in de geestelijke verschijningswereld vóór de mens zijn geestelijke zintuigen in de stoffelijke zintuigen van het ‘dier’ begroef, waardoor hij ze ongeschikt maakte om nog iets geestelijks waar te nemen.


  Door de omkering van haar geestelijk gegeven passieve natuur in een actief streven, heeft de vrouwelijke pool zelf haar oorspronkelijke kracht verlamd en deze zelf opgeheven.


  Waar het de bedoeling is eens deze kracht weer terug te krijgen, is het nodig uit vrije wil de oergegeven wijze van streven weer te aanvaarden.


  


  Zowel in de vrouw als in de man van deze aarde wil de ‘levende God’ zich – reeds hier gedurende dit aardse leven – baren!


  De ‘weg’ die ik in zijn verschillende vormen in het eerste van de al eerder genoemde drie boeken – ‘Het boek van de levende God’ – heb aangegeven, geldt voor alle mensen van deze aarde, ‘man’ zowel als ‘vrouw’. En wat ik van de verheven geestelijke leiding, de stem van de leider, de hulp van de meester die in het geestelijke werkt, heb gezegd, is evenzeer geldig voor de ‘vrouw’ als voor de ‘man’.Laat men zich niet vergissen en denken dat ik in mijn boeken alleen de geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden van bijzondere uitverkorenen wil aangeven – de weg van de ‘leerling’ bijvoorbeeld en van geestelijk ‘gewijden’ of zelfs de weg van de meesters van kosmisch weten alleen!


  Wat ik van deze wegen – van verre slechts aanduidend – toon en tonen moet, is altijd zo aangegeven dat men niet in twijfel kan verkeren.


  Vaak genoeg zeg ik dat deze werkelijk zeer moeilijke wegen niet voor velen begaanbaar zijn, en zich slechts openen voor die mannen die daarvoor werden geboren.


  Hier heb ik nu over veel dingen moeten spreken die man en vrouw gemeenschappelijk raken, daar anders niet kon worden aangegeven, in hoeverre de weg van de vrouw zich onderscheidt van de niet gemeenschappelijke weg, die alleen voor de man openstaat voor zover hij een ‘Stralende van het Oerlicht’ is of tot leerling is bestemd.


  Al mag de weg van de vrouw hier op aarde die hoogste hoogte niet kunnen bereiken, die de man die ervoor werd geboren kan beklimmen, om een van de meesters van het zuiverste weten te worden, reeds gedurende zijn aardse leven, dan leidt toch de weg van de vrouw ten slotte naar hetzelfde doel: naar een wakend-zijn in de verschijningswereld van de geest – naar het opnieuw geboren worden van de geestelijke verschijningsmens, die ‘man’ is en ‘vrouw’, in de zaligste vereniging en voor eeuwig onscheidbaar in een gemeenschappelijk twee-polair ‘ik’- gewaarworden.


  Al het geestelijke dat voor de man bereikbaar is, wordt dan ooit door de man ook weer bereikbaar voor de vrouw.


  Dan trekt de mannelijke pool van de geestelijke mens de vrouwelijke pool mee, zoals vroeger de vrouwelijke pool de mannelijke heeft meegetrokken in het leven van de stoffelijk–zintuiglijke aanschouwingswijze. . .


  DE WEG VAN DE MAN


  


  Na hetgeen ik tot dusver over de ‘weg van de vrouw’ heb gezegd, schijnt het haast overbodig nu nog in het bijzonder over ‘de weg van de man’ te spreken.


  In verreweg de meeste gevallen zal de weg voor de man en de vrouw, niettegenstaande alle geestelijk onderscheid van de polen, niet wezenlijk verschillend zijn. Toch kan de wijze waarop de weg wordt afgelegd, voor de man een andere zijn dan voor de vrouw.


  Voor zover de man als ‘man’ een deel van de weg voor zich ziet dat voor een vrouw die op aarde werd geïncarneerd nimmer openstaat, betreft dit slechts het pad over de hoogste hoogten, dat voor die weinigen alleen toegankelijk is die met het doel werden geboren om reeds in dit aardse leven volbewust te werken in de gebieden van de geest.


  Dit is het laatste, hoogste deel van de weg van deze enkelen, waar de anderen hen toch niet zouden volgen – man noch vrouw – zelfs wanneer hun dit, zolang ze nog op aarde leven, mogelijk zou zijn.


  Het zou de verwaandste onbeschaamdheid zijn, wanneer een man op deze aarde voor zichzelf aan een bijzonder geestelijk ‘voorrecht’ zou willen geloven, alleen omdat hij ‘man’ is, en de vrouw als geestelijke kracht wellicht geringer zou schatten dan zichzelf!


  Met opzet zeg ik: ‘als geestelijke kracht’, want hier spreek ik van de eeuwige geest – niet echter van het intellect en de denkkracht, die alleen resultaten zijn van het aardse aankweken.


  Tussen de mannelijke en vrouwelijke pool bestaat in de geest geen waardeverschil!


  Vrouwelijke passiviteit en mannelijke activiteit zijn in de geestesmens van het begin af aan in gelijke macht en kracht gegeven!


  De weinigen die gedurende hun aardse leven werkelijk een geestelijk ‘voor-recht’ hebben boven de aards-belichaamde vrouwelijke pool van de geestesmens, hebben nog te allen tijde hun hoge plicht gekend om de ‘vrouw’ hun bijzondere hulp te bieden, omdat zij door de impuls om zich stoffelijk te belichamen, die van haar is uitgegaan, na de val in een moeilijker positie is gekomen dan de man.


  Niet een van hen heeft ooit de vrouw geringer geschat dan de man, of de vrouwelijke mens zelfs geminacht.


  Al heeft één in harde woorden zijn aardse betrekking tot een vrouw van de aarde zelfs scherp gescheiden willen zien van zijn geestelijk wezen, toch heeft ieder van degenen die het hier bedoelde voorrecht boven mannen zowel als vrouwen bezaten, getoond dat de vrouw – ook in de aardse belichaming – werkelijk hoge eerbied waard was. . .


  Vanaf het ogenblik der voleinding leeft immers in de geest van elk van deze weinigen die tot voleinding zijn gekomen, niet meer alleen de mannelijke pool van de geestelijke verschijningsmens, maar met hem verenigd – in substitutie voor zijn vrouwelijke tegenpool, die hij eens weer moet bereiken – de vrouwelijk-polaire straal van het eeuwig Oerlicht, die de mannelijke mensen-geest eerst in staat stelt weer wakend bewust te worden in de geestelijke verschijningswerelden: het ‘eeuwig-vrouwelijke’.


  Hoe zou een zodanig geaard mens – al belichaamt hij in zijn aards, dierlijk bepaald leven alleen de mannelijke dier-menselijke pool – ooit de vrouwelijke geest, die hij immers in zijn geestnatuur met zijn mannelijk-polaire geest in hetzelfde ‘ik’ verenigd gewaarwordt, geringer kunnen schatten dan de geest van de man? !


  


  De ‘weg van de man’ eist van de man die hem betreedt onmiddellijk van de aanvang af een ernstige, maar ook een zeer geoefende wil om de vrouwenaard te begrijpen.


  Een man aan wie deze wil ontbreekt, zal nimmer tot het doel komen dat hij had kunnen bereiken. . .


  Voor zover ze haar passieve aard weer heeft teruggevonden, zal de vrouw eerder geneigd zijn de gegeven natuur van de man willig en heel dikwijls bewonderend te erkennen.


  De actieve natuur van de man echter kan hem maar al te gemakkelijk doen vervallen in een ‘grootheidswaan’, waardoor hij dan reden meent te hebben in de vrouw niet meer ‘iets anders’ van gelijke waarde, maar iets minderwaardigs te zien.


  Voor menige man die ‘de weg van de man’ zou willen betreden, ligt hierin een niet gering gevaar!


  Menigeen denkt reeds op weg en zelfs zeer ‘vergeestelijkt’ te zijn, en meent een recht te hebben verkregen om vanaf zijn ingebeelde hoogte met minachting op de vrouw neer te mogen zien, terwijl hij op die manier zichzelf iedere mogelijkheid ontneemt om in de geest te komen.


  Heeft de man echter eens werkelijk begrepen, dat het bij de eerste schreden op zijn geestelijke weg reeds het geestelijk-vrouwelijke is dat hem omhoogtrekt – dat over de hoogste geestelijke hiërarchieën heen omlaag stroomt naar zijn aardsmenselijke geestelijke helpers, teneinde hem te bereiken – dan is hij stellig beschermd tegen het gevaar dat hij als man zichzelf meerderwaardig zal achten dan de vrouw. . .


  Hij zal de vrouw geven wat van de vrouw is en de man wat van de man is – wetend dat de mens van de geestelijke verschijningswerelden dan alleen in een blijvende voleinding hernieuwd kan opstaan, wanneer het mannelijke en vrouwelijke zich eens weer tot een geestelijk wezen verenigen, waarin hij dan zichzelf beleeft en zijn tegenpool in eigen ‘ik’ .


  Fallus en Yoni verenigd, hebben in oude tijden reeds de Indiër deze waarheid in een symbool getoond – terwijl Fallus of Lyngam alleen als de correlatieve lichamelijke organen van de man die kracht symboliseren die de man die daartoe werd geboren, tot ingewijde en meester van kosmisch-weten vormt. . .


  Ook de weduwenverbranding in het oude India, waarin oorspronkelijk slechts de religieus bepaalde wil van de achtergebleven echtgenote ten uitvoer werd gelegd, moet alleen worden gezien als een treurig bezinksel van een reeds verwrongen en misvormde geestelijke waarheid uit de overlevering van nog veel ouder tijden.


  In het alleruiterlijkste droeg men over wat zuiver geestelijk moest worden begrepen, want het is het lot van iedere waarheid die op deze aarde komt, dat ze maar korte tijd in haar reinheid kan stralen en in smetteloze klaarheid door slechts weinigen wordt begrepen – om dan ‘gemeengoed’ te worden in een al te aardse misvorming.


  


  Wil de ‘vrouw’ door de ‘man’ en de ‘man’ door de ‘vrouw’ werkelijk ‘genezen’, dan moeten beiden – man zowel als vrouw – trachten de weg omhoog te vinden naar de geest, in een geestelijk begrijpen, verenigd in de wil, zoals ze eens de verheven geestelijke verschijningswereld gemeenschappelijk hebben verloren.


  Men zal wel niet in twijfel willen trekken, dat uit de gemeenschappelijkheid in het geestelijk streven naar de geest ook nog menige lichtstraal moet vallen op problemen van het uiterlijk leven die man en vrouw tot dusver in hevige mate hebben gekweld en hun haast onoplosbaar schenen.


  Wanneer man en vrouw aan het doel zijn gekomen dat voor allen hier op aarde die ernstig en met volharding zover willen komen, bereikbaar is – de ‘levende’ God in eigen hart – dan worden zij ten slotte meegetrokken door de hoogste krachten, die te allen tijde stromen door de weinigen van wie de goddelijke liefde zich bedient om alles wat naar licht en bevrijding verlangt, omhoog te voeren uit de chaosnacht van de onzekere wil.


  Veiliger dan een leer in woord en geschrift dit ooit zou kunnen, worden alle eerlijk zoekenden geleid vanuit die werelden van helder licht die van allen die hier op aarde leven alleen door de meesters van kosmisch-weten, met bewustzijn, wetend en handelend uit dit weten, reeds gedurende hun aardse dagen kunnen worden betreden.


  Wanneer ‘man’ en ‘vrouw’ eenmaal uit hun aardse gebondenheid zijn verlost, zullen zij, in het meest volkomen behoud van hun individuele aard – in een uitgesproken polair verschil als twee in zichzelf volledige geesteswezens – toch in een enkel ‘ik’ zijn verenigd, omdat in de nieuw geboren geestesmens dan het afzonderlijk ‘ik’ van beiden elkaar volkomen ‘dekt’ en ieder afzonderlijk ‘ik’ tevens het ‘ik’ van de tegenpool innerlijk ervaart als zichzelf.


  Wat twee was en ver-deeld, zal op deze wijze in een derde door alle eeuwigheid verbonden blijven als een opnieuw verenigd geesteswezen, dat uit ‘man’ en ‘vrouw’ bestaat.


  


  Om hulp en leiding te kunnen brengen, zodat eens door iedere man en iedere vrouw dit doel na de dagen van dit aards bestaan zal worden bereikt – om te kunnen leren hoe dit bestaan kan worden gebruikt, hoe krachtsverspilling en omwegen kunnen worden vermeden – werden de meesters van de liefde, de meesters van het kosmisch weten, in dit leven geboren.


  Niet hetgeen deze weinigen wellicht bezitten aan aards vermogen om te kennen, maakt hen geschikt om hun medemensen als helpers te dienen!


  ‘Talent’, noch ‘kennis’ maakt hen tot hetgeen ze zijn!


  Noch verschaft een ruime aardse blik hun het in-zicht in het geestelijk gebeuren!


  Al hun ‘weten’ is een liefdevol doordringen!


  Al hun ‘weten’ is een zekerheid uit geestelijk zijn!


  Zij alleen kunnen de ‘weg van de man’ afleggen, die naar een wakend bewust werken leidt in de wereld van de substantiële zuivere geest; en alleen vanuit dit geestesgebied komt de hulp die de Stralenden van het Oerlicht de andere mensen hebben te bieden.


  HET HUWELIJK


  


  Seksuele gemeenschap tussen man en vrouw op deze aarde en huwelijk zijn twee.


  Wie heeft ingezien welk mysterie man en vrouw omgeeft, een mysterie dat omhoogreikt tot in de binnenste gebieden van de zuivere geest, omhoog tot in het Oerlicht zelf, voor diegene zal het ‘monogame huwelijk’, dat één man met één vrouw verbindt voor het leven op deze aarde, heilig zijn.


  Gezegend zijn zij die reeds in dit aardse leven hun eigen eeuwige tegenpool in het huwelijk vinden, de tegenpool met wie ze eens in de geest tot een eenheidswezen eeuwig moeten worden verenigd, omdat ze eens, voor de ‘ver-deling’, ermee verenigd waren!


  Dit ‘geluk’ mag velen beschoren zijn zonder het te beseffen, toch blijft het een bijzonder ‘geluk’, want de wegen van de verdeelden lopen volstrekt niet zozeer parallel dat dit terugvinden op aarde al te vaak zou kunnen voorkomen.


  In een groot aantal van alle huwelijken zullen polen samenkomen die niet uit hetzelfde eenheidswezen afkomstig zijn.


  Zijn ze voor dit aardse leven uit vrije wil echter eenmaal met elkander verbonden, dan hebben beide delen de kosmische plicht hun verbonden-zijn zo te beschouwen als waren ze eens voor eeuwigheden verenigd geweest, als zouden ze zich nu weer voor alle eeuwigheid opnieuw tot een enkel geesteswezen verenigen.


  Geestelijk geheel ‘ontwaakten’ alleen kunnen hier op aarde met zekerheid weten of hun aardse tegenpool tevens hun eeuwige eigen tegenpool is of niet.


  Vergissingen loeren overal in de verwarde verwikkelingen van deze aarde.


  Velen die zich volgens mijn woorden wellicht voor ‘teruggevondenen’ houden, zullen het toch niet zijn, en velen wier aards verschil van denken en voelen dat ze zich eigen hebben gemaakt, hen wil verleiden zich vreemd van elkaar te voelen, zullen desondanks de polen zijn van een eens verdeeld geesteswezen. . .


  Wie die niet tot de ‘ontwaakten’ van de geest behoort, zou het durven wagen hier oppervlakkig te oordelen! ?


  Daarom gebiedt een hoogste kosmische plicht in alle gevallen van vrije keuze-gemeenschap zo te handelen, alsof beide delen er zeker van waren eens een verenigd geestesleven te hebben geleid en dit geestesleven, opnieuw vereend, eeuwig in de geest te zullen vinden.


  Wanneer de bewuste bedoeling zich op deze wijze te gedragen niet bestaat, is iedere verbintenis tussen man en vrouw verwerpelijk.


  “Wat u de minste mijner broeders doet, hebt u mij gedaan” – heeft eens de meester gezegd over wie de heilige boeken vertellen.


  Op gelijke wijze evenwel kan worden gezegd: Hetgeen je ooit je mannelijke of vrouwelijke tegenpool hier in de huwelijkse gemeenschappelijkheid van dit aardse leven zult aandoen, heb je jezelf, heb je in ieder geval jouw geestelijke eigen tegenpool bewezen, of je deze hier op aarde echt gevonden hebt of niet!


  Jijzelf bent het die zich geestelijk in dit gemeenschappelijk leven van het huwelijk op aarde vormt, en hoe meer het je gelukt deze vorming van jezelf te voltooien, op de verheven wijze die jouw eeuwig eenheidsleven als twee-polair geestelijk wezen vereist, des te eerder zul je eens de levenswijze vol onrust van het ver-deelde leven kunnen verwisselen met de vereniging, die je voor eeuwig opnieuw jouw tegenpool schenkt, in wie je jezelf terugvindt.


  Geen moeite, geen geduld, geen zelfbedwang waartoe je je in je huwelijk moet inspannen, gaat voor jou verloren, want alles waarin je op deze wijze jezelf overtreft, is voor alle eeuwigheid gewonnen.


  In dit aardse leven vervangt overal de een de ander.


  De gevolgen van je handelwijze tegenover je medemensen zullen zich onverbiddelijk openbaren en deze gevolgen zullen overeenstemmen met je daden.


  Heb je eens iemand iets kwaads berokkend, dan zul je noch door list, noch door voorzichtigheid ooit kunnen verhinderen dat hetzelfde kwaad jou overkomt, onverschillig of die mens die het jou zal aandoen degene is wie jij het hebt berokkend, of dat een ander daarvoor in zijn plaats treedt – onverschillig of het dezelfde vorm van kwaad is die jou bezwaart of dat het kwaad in een andere vorm tot je terugkeert.


  Steeds zal het nauwkeurig met de mate van het kwaad dat je zelf hebt geschapen, overeenstemmen.


  Wie het je aandoet, treedt slechts op de plaats van hem die door jouw handeling werd getroffen, ook wanneer diegene die jij met een slechte daad hebt gekweld, je reeds lang van harte heeft vergeven en nooit tot eigen vergelding van het kwaad in staat zou zijn. . .


  Vergeving kun je vinden, nimmer echter kun je je ‘karma’, de gevolgen van je daad, ontgaan.


  Misschien triomfeer je, omdat de gevolgen je niet direct treffen – juich echter niet te vroeg! !


  Al zouden er tientallen van jaren overheen moeten gaan, eens zul je zelf ondervinden wat je anderen deed ervaren!


  En vindt deze vereffening haar juiste ogenblik niet in je aardse leven, dan zul je haar later in een andere bestaansvorm geheel op dezelfde wijze moeten beleven, want er is geen ontkomen aan.


  Hetzelfde wat hier van het kwade wordt gezegd dat je over anderen hebt gebracht, geldt voor al het goede, voor iedere nog zo verborgen liefdedaad waarmee je anderen gelukkig hebt gemaakt.


  De gevolgen laten zich niet tegenhouden, en het is niet nodig dat je nu de mens kent die eens hun werktuig zal worden. . .


  Vroeger of later treedt hij in je leven, en zelf zal hij niet vermoeden dat hij door zijn handelwijze in het goede zowel als in het kwade dat hij je aandoet, slechts de uitvoerder is van jouw zelfgeschapen daadgevolgen.


  Op geheel dezelfde wijze zul je zelf ook voor jezelf de gevolgen scheppen van je gedrag tegenover je aardse tegenpool, met wie je je door een vrije beslissing eens voor dit aardse leven tot een ‘echtelijk’ leven verbonden hebt.


  De eigenlijke laatste gevolgen zul je hier stellig eerst dan bespeuren wanneer je het kleed van de aarde hebt afgeworpen, wanneer je in een geestelijke vorm omhoogstreeft naar die stralende hoogte van een eeuwige vereniging met de eens van jou gescheiden geestelijke tegenpool – of die hier op aarde in het huwelijk reeds met je verbonden is geweest of dat een andere mensengeest je hier in je huwelijk gedurende je aardse leven heeft vergezeld.


  


  Al zou al je goedheid hier in je huwelijk slechts met kwaad worden beantwoord, en indien al je welwillendheid nimmer begrip vindt, toch ben je niet bedrogen, want het ligt alleen in jouw hand welk ‘karma’ je voor jezelf schept; en je aardse tegenpool kan je niet het allergeringste van je zo geschapen eigenvorming ontnemen.


  Wat je deze aan goeds zult betonen, heb je voor je eigen eeuwige tegenpool gedaan, met wie je eens een eeuwig verenigd, een eensgezind geestelijk leven zult leiden, of de mens met wie je hier in het huwelijk op aarde verbonden bent in waarheid zelf deze tegenpool van je geestesmens is, of dat in hem een mensengeest met je is verbonden die eerst na eeuwen zijn eigen werkelijke tegenpool in het geestelijk bestaan kan vinden.


  ‘Huwelijk’ in zijn hoogste betekenis is slechts de voorbereiding van de ver-deelde enkele pool op het twee-polaire leven van de verenigde mensengeest – ‘man’ en ‘vrouw’ – in de eeuwigheid.


  Je zult de hoogste trede van geestelijke belevingsgeschiktheid die hier voor de mens mogelijk is, reeds op aarde bereiken: niet door laf de moeilijkheden van de voorbereiding te ontvluchten, maar door te trachten ze te beheersen.


  


  Behoedzaam slechts en voorzichtig zou ik op deze plaats nog willen spreken over het mysterie dat de beide tegenpolen, man en vrouw, door de fysieke uitwisseling van de polariteiten ook in hun dierlijke vorm omhult.


  


  Wat ruwe zinnelijke lust en wulpse laagheid van twee ‘mensdieren’ kan zijn – kan ook de ‘sleutel’ worden die de geheimste poorten van de ziel opent en het hoogste heiligdom doet betreden. . .


  Zoals vuur warmte en licht kan verspreiden, maar ook huis en have kan vernietigen, zo kunnen


  de krachten van de zinnelijke begeerte gevleugelde paarden worden voor de zegewagen van de geest, wanneer een ziende ‘wagenmenner’ ze weet te leiden – maar kunnen ook veranderen in onheilstichtende demonen.


  De vereniging van de fysieke polen mag alleen plaatsvinden in de hoogste geestelijke liefde, wil ze de hoge geestelijke krachten vrijmaken die sluimeren in de aardse lichamelijke verschijning van menselijke wezens.


  Dan echter kan in deze vereniging een ‘wonder’ geschieden, dat telkens opnieuw aan het hoogste geestelijke raakt; en wie het beleven, worden zichzelf gemeenschappelijk bewust in sferen van het geestelijk-zijn die door geen dichter-fantasie ooit kunnen worden aangevoeld.


  Het is mij niet veroorloofd over deze dingen meer te zeggen.


  Wie rijp is om zonder gevaar op deze heiligste van alle aardse wegen te gaan, heeft aan een enkele vingerwijzing voldoende om het verheven goddelijk-verheerlijkte doel te bereiken.


  Laat ieder die dit leest echter bij zichzelf nagaan of hij waardig is voorbereid om het allerheiligste in de tempel van de zichtbare kosmos met een rein hart te betreden, want nergens wordt een tempelschender zo geducht en vreselijk gestraft als hier!


  


  Huwelijk is de vereniging van twee geesten en twee lichamen – in hun lichamelijk bestaan bezitten man en vrouw echter een geestelijke kracht waarom ‘de goden’ hen zelfs zouden kunnen benijden.


  


  Eens moet je een ‘geheel’ worden, verenigd met een ander ‘geheel’, en je bent nog maar een ‘deel’! . . .


  De magische kracht van het huwelijk kan je, wanneer je haar leert gebruiken, veel helpen om


  je in een ‘geheel’ te veranderen!. . .


  Wel wil het huwelijk waarlijk ook het kind, het kind echter is volstrekt niet de vervulling van de hoogste betekenis van het huwelijk!


  Dat je kinderen kunt verwekken en baren, is niet de waarborg dat je lichamelijke gemeenschap een huwelijk is!


  Een huwelijk bestaat alleen daar, waar twee in het aardse van hun tegenpool gescheiden enkel-polen uit de geestelijke verschijningswereld opnieuw trachten een twee-polaire eenheid te vormen.


  Wel is het kind, waaraan een waar huwelijk het leven schenkt, daarin tevens het veiligst geborgen – toch ligt de betekenis van het huwelijk stellig niet enkel en alleen hierin besloten dat het aan het komende geslacht voedsel, onderricht en opvoeding schenkt.


  Voor al het andere moet uit een huwelijk steun voortvloeien voor hen die in de huwelijksvereniging tot elkaar zijn gekomen!


  Ter wille van jou wordt je huwelijk gesloten – laat het kind echter voor jou de schuldeiser van je schuld aan de toekomst zijn!


  HET KIND


  


  Ieder uur worden er op deze aarde mensen geboren – en toch staat hier de tastende mens tegenwoordig nog evenzeer voor een mysterie als in de dagen van de oertijd. . .


  Wel maakt de nieuwe mens, niet anders dan het dier, zich los van het moederlichaam dat voor hem het lichaam van de aarde heeft bereid en treedt hij dit leven binnen.


  Toch wordt voor een moment zelfs het afgestomptste gevoel wakker geschud wanneer het voor dit eeuwig nieuwe wonder staat, wanneer het ziet hoe een wezen van zijn soort het levenslicht aanschouwt en zijn eerste kreet wordt vernomen.


  Al heel spoedig zal het nieuwe zich dan openbaren als een eigen bewustzijn, en de mens ziet hier met verbazing een nieuwe wil, die – hoewel slechts schijnbaar uit hem voortgekomen – alleen zichzelf wil, hoe dwaas de middelen ook mogen schijnen die hij gebruikt om zich in zijn omgeving te handhaven.


  De mens moet dan ten slotte erkennen dat het toch de enig juiste middelen zijn, daar ze steeds de krachten die het nieuwe levende wezen beheerst, in volkomen aanpassing dienen.


  Ieder nieuw levensjaar brengt nieuwe openbaring van deze wil, nieuwe middelen om zich hier te doen gelden; en ten slotte staat er een mens voor ons als wij, die ons dikwijls tot de bekentenis


  dwingt dat hij over geesteskrachten weet te gebieden die wij tevergeefs ooit zouden trachten te beheersen.


  Eindeloos is het wonder, wanneer men een van deze schakels eens bewust met klare blik beschouwt; iedere nieuwe cyclus van geboorten schept hier nieuwe wonderen, waarvoor de mens dan vaak radeloos blijft staan, omdat hij wat hier in goed of kwaad heeft plaatsgevonden, niet ontraadselen kan.


  Ook zul je het raadsel dat uit kinderogen straalt, nimmer oplossen wanneer je niet helder inziet, dat je hier staat tegenover iets wat volkomen nieuw is.


  


  Je zoekt te veel jezelf in je kind, laat je te zeer misleiden door de lichamelijke gelijkenissen die je oog ontdekt; ook in de aanleg of de gebreken van je kind zie je jezelf en je aard, en je bent nu geneigd dit alles over te dragen op het geesteswezen dat zich in je kind aan je toevertrouwt.


  Wel is het aardse kleed waarin je kind je hier wordt gegeven, opgebouwd uit jouw bloed en cellen, en lichamelijk geef je hem een erfdeel van eeuwen mee.


  Daarin ontvangt je kind veel krachten van deze aarde, die je ‘geestelijk’ noemt omdat je je er nog niet bewust van bent, welk een overvloed van diep geheimzinnige krachten dit aardse lichaam bergt; en slechts deze krachten alleen zijn de dragers van die eigenschappen die je telkens verleiden jezelf te zeer in je kind te herkennen.


  Er woont ‘iets’ in dit aardse lichaam dat – terwijl het op de onbegrijpelijkste krachten van dit lichaam leert spelen als op een harp – niet van deze aarde is. . .


  Dit ‘iets’ ziet je aan vanuit de ogen van je kind en zoekt hetzelfde ‘iets’ in jou, dat in jouw lichaam wellicht meester is geworden, maar vaker, overweldigd door de krachten van het lichaam, nu geboeid ligt.


  Dit ‘iets’ is de mens van de zuivere geest, die zich hier met het mensdier van de aarde verenigt in een van de laagste vormen van zijn verschijning, en die op aarde slechts verlossing vindt wanneer hij dit ‘dier’ overwint.


  Hij is voor jouw kind geen erfdeel dat het aan jou heeft te danken, hoeveel het aan overgeërfde vorming van zijn hersenwindingen ook wel aan je te danken mag hebben!


  Hij komt voort uit dezelfde hoge gebieden als de geestesmens in jou, die je misschien nog nimmer als jezelf hebt herkend en die je door de krachten die jouw lichaam eigen zijn, wellicht dermate hebt overweldigd, dat je van zijn bestaan niets meer bemerkt en meent dat jezelf innerlijk slechts gelijk bent aan de fijne lichaamskrachten, die bij het merendeel van alle aardse mensen op de plaats van hun geestelijk bewustzijn getreden zijn.


  In de ogen van je kind, al is dit oog voor hem nog geen goed beheerst werktuig, ziet hij je onderzoekend in het gelaat, en tracht te ontdekken of hij zijns gelijke nog ongeboeid hier op aarde zou kunnen vinden. . .


  Wanneer de geestesmens in je nog niet geheel heer en meester is geworden over je fijnere lichaamskrachten, heb je alle reden hier eerbied te voelen voor je kind, want uit het oog van je kind ziet hij je nog oorspronkelijk rein aan.


  Thans ligt zijn lot in jouw handen.


  Het ligt bijna geheel aan jou of deze geestesmens, die – wanneer het niet een van de zeldzame uitzonderingen betreft die op een andere plaats werden genoemd – nog nimmer op deze aarde heeft geleefd, er ook nimmer zal terugkeren en die in iedere nieuwe mens als enige in zijn soort in verschijning treedt, nu datgene in je kind vrij kan leren beheersen wat je hem als lichamelijk erfdeel hebt meegegeven


  Wanneer je zo verzot bent op jezelf en je soort, dat je slechts jezelf en ook nog je familie in je kind terug wilt vinden, zul je nauwelijks zo te werk gaan dat de nieuwe geestesmens die zich aan je heeft toevertrouwd, meester wordt over alles wat hij moet leren beheersen. . .


  Door kosmische wetten echter heb je nimmer het recht van je kind slechts een spiegelbeeld van jezelf te maken, omdat het heiligste en hoogste wat in dit wezen in verschijning treedt, hemelhoog verheven is boven al het hoge dat jij hem lichamelijk als erfenis hebt gegeven. . .


  


  Ten overvloede worden beide verbonden door de zielekrachten uit een verre voortijd, die niet tot volledige ontwikkeling zijn gekomen en nu in jouw kind naar uitwerking verlangen!


  Ook deze krachten heb je je kind niet als erfenis gegeven!


  De mensen die in dit opzicht de ‘voorvaderen’ zijn van je kind, zul je eerst kunnen bespeuren wanneer de geestesmens in jou zo volkomen heerschappij voert, dat hij bewust met jou identiek is geworden en je heeft leren ‘zien’, wat geen oog van deze aarde ziet.


  Sluiten de zielekrachten van het kind hoge gaven in, dan heb je geen recht deze zielekrachten tot de erfenis van je bloed te rekenen! Je hebt geen recht de zielekrachten van het kind, wanneer ze zich niet aanpassen bij jouw wensen, in te perken of zelfs te onderdrukken!


  De rechten die volgens kosmische wetten jou zijn gegeven ten opzichte van je kind, zijn zeer beperkt.


  Je hebt slechts de rechten van een heer des huizes, wie een hoge gast de eer aandoet zich aan zijn bescherming toe te vertrouwen, terwijl de gast in omstandigheden verkeert die hem verhinderen zichzelf te beschermen.


  De gehele ‘opvoeding’ van je kind moet uit deze overweging voortvloeien, anders handel je, terwijl je het beste tot stand wilde brengen, in goed vertrouwen verkeerd!


  Een geestesmens heeft zich aan je toevertrouwd, voor wie je slechts het lichaam hebt kunnen klaarmaken als de woning die hem op aarde moet dienen.


  Zijn schatten heeft hij zelf meegebracht, die krijgt hij niet van jou.


  Wat hij van je verwacht, is alleen dat je hem voeding geeft en bescherming biedt, en hem zult helpen in het huis dat je hem hebt gegeven, zichzelf de dienaren te verschaffen die hij nodig heeft om zijn heerschappij hier op aarde uit te oefenen.


  Heel goed weet ik, dat deze woorden weinig aangenaam zullen klinken in de oren van hen die zichzelf bijna ‘een recht op leven en dood’ over hun kind toekennen.


  Ook menigeen die zich aan de ‘opvoeding’ wijdt, zal vol ‘rechtvaardige toorn’ dit boek ver van zich werpen.


  Hij mag bedenken dat ik heel goed weet, dat het kind dat hij moet ‘opvoeden’ en opvoedend leren, meestal door de ‘ouderlijke’ tucht reeds in de grond is bedorven.


  Ik spreek hier in de eerste plaats slechts tot degenen die bloed en leven hebben geschonken aan het kind – en ik spreek over het kind dat nog niet door een verkeerde opvatting van de ‘ouderrechten’ in zijn oergegeven recht werd bedrogen, dat nog niet de wraak uitoefent die ieder kind onvermijdelijk als afweermiddel moet gebruiken, zodra door de schuld van zijn ouders de geestesmens in hem werd gekneveld en zijn zielekrachten in de dienst van de bloed-erve werden geketend.


  Je kind kan een wijze leermeester voor je zijn, wanneer je erop weet te letten hoe in hem de zuivere geestesmens steeds door alle omkleedsels, die jij hem lichamelijk hebt geschonken, heen wil dringen.


  Je kind kan door de zielekrachten uit een verre voortijd, die zich in hem opnieuw verenigen en door een mensen-geest tot een blijvende vereniging willen komen, veel ouder zijn dan jijzelf.


  Je kunt niet verwachten dat je kind je eert, wanneer het veel hoger staat dan jij. . .


  Denk niet dat je je kind, omdat het als mens nog niets van zichzelf en zijn waardigheid weet, ongestraft in voor jou welgevallige geestelijke boeien kunt dwingen!


  Iets is er in je kind, waarvoor niets verborgen blijft!


  Iedere blik, ieder woord wordt voor altijd door hem opgetekend, veel scherper dan je denkt, en al moet je kind zich uiterlijk buigen voor jouw wil, dan zul je toch, zodra je dwang geen bescherming meer is, ten slotte de overwonnene zijn.


  De grotere kracht van jouw arm geeft je geen recht een wezen, dat je hier in een vorm die door jou werd bepaald slechts het lichamelijk leven hebt geschonken, nu met geweld uit zijn baan te sturen en te dwingen op de weg van jouw wil.


  Met onverbiddelijke rechtvaardigheid weet de wet van de geest zich ten slotte toch te doen gelden.


  Het hoeft je dan ook niet te verwonderen, als je je hebt bezondigd, dat je schuld zich eens bitter zal openbaren.


  Hoe zorgvuldiger je let op de godsvonk die zich in jouw kind aan je toevertrouwt, hoe meer je ook in jezelf de godsvonk weer zult aanvoelen en deze dan ook door jouw kind misschien werkelijk zult leren vinden.


  Dan zul je voelen wat de Goddelijke eens heeft bedoeld met de vaak vernomen woorden, dat ieder eerst ‘een kind’ moet worden, wil hij het ‘rijk der hemelen’ in zichzelf verkrijgen.


  


  Niet voor hetgeen je je kind aan ‘opvoeding’, geld en kennis meegeeft, zal het je eens dankbaar zijn – maar dat je uit hem de mens hebt laten worden die naar zijn geestnatuur in hem naar voren heeft willen treden, zal jou zijn dankbaarheid verzekeren.


  In een en hetzelfde ouderhuis zijn dikwijls veel kinderen die men zonder bedenken beschouwt als planten van eenzelfde soort, omdat ze naar het bloederfdeel ‘broeders en zusters’ zijn – en toch bestaat hier voor iemand die met geestesogen kan ‘zien’, dikwijls een groter onderscheid dan tussen volkeren van geheel vreemde rassen wordt aangetroffen.


  Niet alleen dat in elk kind de openbaring van de geestesmens enig is in zijn soort en verschillend van ieder ander kind in deze aardse wereld – ook de zielekrachten, die zich om elk van deze geestesmiddelpunten als kristallen aaneensluiten, hebben steeds volkomen nieuwe vormen en werden soms reeds door vele mensengeneraties voorgevormd.


  


  In het ene kind kunnen zielekrachten werken die eens werden gevormd door een wilsimpuls behorend bij een mens uit verre landstreken. . .


  In een ander kind werken wellicht zielekrachten die het uitgangspunt van hun vorming te danken hebben aan een mens die dit aardse leven leefde, toen het fundament van de piramiden nog niet was gelegd. . .


  En van weer een ander kind werden de zielekrachten misschien gevormd door een mens die eens onvrijwillig uit het leven heeft moeten scheiden, of mogelijk als martelaar voor zijn overtuiging is gestorven. . .


  In de woning van een arme kan een kind worden geboren van wie de zielekrachten ooit hun vorming hebben verkregen op een troon, en in het kind van een rijke kunnen zielekrachten naar ontwikkeling streven die eens door de impuls van een landloper werden gevormd. . .


  Ook de kinderen van een en hetzelfde ouderpaar kunnen al deze vormcomplexen, die zich uit de zielekrachten – door impulsen van reeds lang vergeten geslachten – hebben gevormd, in iedere denkbare nuancering in zich dragen. . .


  


  Nu is het jouw taak die zielekrachten waarvan je voelt dat ze uit slechte impulsen zijn voortgesproten, niet door ‘strenge tucht’ en uiterlijk gezag in hun uitwerking te verhinderen, want wat je op die wijze zou bereiken, is steeds slechts schijn, al zou je kind later in een geachte hoge positie uiterlijk doen vergeten wat het toch nog altijd in zich draagt.


  Het zal integendeel jouw opgave zijn deze zielekrachten om te buigen, zodat ze reeds in de prille jeugd wel de uitwerking vinden waarnaar ze streven – ingesteld echter op doeleinden die noch jouw kind, noch anderen ooit kunnen benadelen.


  Menige ‘familieschande’ zou te vermijden zijn geweest, wanneer men zich wilde inspannen met wijs geduld de minder gewenste zielekrachten onmiddellijk ‘om te buigen’ op wegen die bij hun streven passen, maar toch niet verderfelijk zijn – zodra de eerste symptomen die iets ongunstigs aankondigen, worden waargenomen.


  Welke wijze van ombuigen hier steeds geboden is, hangt van ieder geval op zichzelf af, en hiertoe moet in een nuchtere overweging, met zorg worden besloten.


  Men moet zich echter niet laten misleiden!


  Een neiging is niet vernietigd, wanneer die zich uit vrees voor straf niet durft uiten!


  Ook is het niet het doel de minder gewenste zielekrachten te vernietigen, want alle zielekracht is in wezen goed en kan, wanneer ze op het goede spoor wordt gebracht, tot de hoogste zegen en tot menselijke voleinding leiden.


  Ik heb hier alleen gesproken over zielekrachtvormen die eens door lagere impulsen in de wereld van de werking zijn getreden.


  Wellicht zullen je echter ook zielekrachten ‘ongewenst’ voorkomen die hun vorming te danken hebben aan een impuls die in een hoge ziel heeft geleefd die ver aan al het kwade was onttrokken – alleen omdat ze vreemd staan tegenover jouw eigen zielekrachten en vijandig tegenover de impulsen die in jezelf vorming vinden.


  De zielekrachtvormen die je zelf schept, zou je nu ook graag tot werking willen zien komen in je kind, en nu ontdek je dat in dit kind iets geheel anders leeft en werkt.


  Wil je geen misdaad begaan tegen de ziel van je kind, dan wordt hier een hoog en wijs loslaten van je gevraagd, ook wanneer dit dikwijls het zwaarste van je eist.


  


  Wellicht heb je reeds jarenlang allerlei dromen gekoesterd en van tevoren goed bepaald wat later uit jouw kind moet groeien?


  Nu zie je alles wat je op die manier met de beste bedoelingen hebt opgebouwd, door de aard van je kind, waaraan je toch je eerbied niet kunt ontzeggen, vernietigd en in puin gestort.


  Thans zal moeten blijken of de liefde die je voor het kind koestert, ook werkelijk dit kind geldt, deze nieuwe enigsoortige mens die hier op aarde zijn leven moet leren, of – dat je in een onbewuste verblinding nimmer je kind, maar jezelf slechts in je liefde hebt gezien. . .


  Hoe zwaar het besluit je mag vallen, je moet, wanneer je wijs en naar de eeuwige kosmische wetten te werk wilt gaan, jouw wensen kunnen begraven en vergeten, terwille van je kind.


  De natuur heeft je tot tussenpersoon bestemd voor het lichamelijk leven op deze aarde, opdat de waarheid van de geestesmens in een eindeloos veelvuldige vorm hier te voorschijn kan treden, teneinde zichzelf uit zijn streven naar omlaag weer te verlossen.


  Wees een helper van de natuur – een helper van het gehele geestesmensdom, dat zich uit jouw


  bloed het lichaam van de aarde laat geven!


  Ook zul je op deze wijze de geestesmens in jezelf het best tot ‘verlossing’ brengen.


  Zo zullen je eigen kinderen voor jou een leider worden tot jezelf – tot jouw ‘levende God’ – tot het eeuwige ‘leven’!


  En valt het je moeilijk mij te geloven dat je aan je kind slechts het lichaam van de aarde kunt schenken, dan moet ik je eraan herinneren, dat naar aardse traditie aan de geest reeds veel wordt toegeschreven wat zijn oorzaak alleen nog maar in aardslichamelijke krachten heeft. . .


  Voor de ontwikkeling van deze erfelijke, fijne, stoffelijke krachten, die men gewoonlijk reeds als krachten van de geest beschouwt, is het werkelijk van de hoogste betekenis of de geestesmens in jezelf reeds tot heerschappij is gekomen, of dat je een slaaf bent van je diernatuur!


  Toch zijn het alleen de lichamelijke krachten, waardoor je aan je kind alles kunt schenken wat het als ‘aanleg’ of ‘talenten’ van je ontvangt.


  Draag er zorg voor dat jouw kind dit erfdeel kan zegenen!


  DE NIEUWE MENSHEID


  


  Zolang er mensen op deze aarde in een of ander gemeenschapsverband leven, zullen er steeds en steeds weer enkelen zijn die met de soort van het gemeenschapsleven, dat hen aan anderen bindt, niet tevreden zijn – en toch zal een volmaakte staatsvorm door de mensen nimmer worden gevonden.


  Steeds zal het voordeel van de een het nadeel van de ander zijn, en te allen tijde zullen er maar weinigen zijn die van hun voordeel willen afzien, zelfs wanneer ze zien dat het anderen nadeel brengt.


  Het is niet mogelijk dat ooit op deze aarde een ‘Godsstaat’ zal ontstaan, waarin alle mensen vrij in liefde zouden zijn verenigd, want door de mens zelf is deze aarde ooit ontgoddelijkt, toen hij uit vrees voor zijn eigen macht de heerschappij over haar had verloren.


  Hoezeer men ook in theorie de zaligheid op aarde voor alle mensen mag proclameren, onbekommerd zal de werkelijkheid steeds met deze theorie spotten.


  In alle ‘republieken’ zullen er ‘koningen’ en ‘vorsten’ zijn, en geen ‘despoot’ zal ooit kunnen verhinderen dat er zich in zijn rijk gebieden bevinden die door zijn macht en willekeur nimmer kunnen worden beheerst.


  Nimmer zal er uit de ‘raad van allen’ een wet voortvloeien die de wijze en verheven wetten,


  eens door grote ‘koningen’ aan de wereld geschonken, zou kunnen overtreffen.


  Steeds zullen het maar enkelen zijn aan wie de natuur de gave en de kracht schonk om het ongeordende, dat zonder leiding zichzelf en anderen geen voorspoed schenkt, te ordenen en te leiden.


  Nog zeldzamer zal men anderen vinden wie de natuur het recht om te heersen bij de geboorte heeft meegegeven – te heersen over alles wat geen zelfbeheersing kan of wil uitoefenen.


  


  In alle gebieden van de kosmos, of ze zich voor stoffelijke of geestelijke zintuigen ontsluiten, heerst het systeem der ‘hiërarchie’, is de een geplaatst boven of onder de ander, en het aantal van de werkende machten wordt steeds kleiner, naarmate hun macht en invloed verder reiken.


  Ook het gemeenschapsleven van de aardse mens is aan deze wet onderworpen; en alle willekeur, die met de beste bedoelingen ‘gelijkheid’ zou willen scheppen, is van meet af aan door zichzelf veroordeeld – gaat de weg, rijk aan desillusies, die de natuur steeds openhoudt voor alle mensenwijsheid die haar wet nog niet inziet, of deze veracht wanneer hij haar wel heeft ingezien.


  In iedere soort van menselijk gemeenschapsleven op aarde worden hiërarchie en tredenvorming, zich aanpassend bij het gebod van de natuur, opgebouwd. En wordt hiernaar niet bewust gestreefd, dan bouwt de natuur zelf zonder enige consideratie het haar passende op, hoe groot het aantal slachtoffers dan ook mag worden dat de ijzeren wet vordert. . .


  Waar de algemene kosmische wet beveelt, kan niets worden ontdoken, niets op andere wijze worden verkregen.


  Een mens wordt echter geen koning doordat hij in een koninklijk paleis werd geboren, en alle wijsheid van een filosoof die de mensen onder zijn leiding gelukkig zou willen maken, zal van


  hem geen ‘staatsleider’ maken.


  De mystieke macht die werkelijk ‘koningen’ schept, kan zich eeuwenlang staande houden in één geslacht – ze moet echter uitdoven, zodra de impulsen die het ‘koninklijk’ karakter eens daarin gevestigd hebben, in daden en leven hun resultaat hebben bereikt; en geen tegenweer van de wereld kan dan hetgeen nu is opgelost vervangen door een andere macht en een uiterlijk ‘koningschap’ nog beschermen. . .


  Iedere ‘koning’ echter die zijn land heeft verloren, heeft daarom nog niet opgehouden het


  hermelijn der koningen te dragen – en omgekeerd werd menige koningstroon omvergeworpen door een vijand van de ‘koninklijke’ macht die stellig niet vermoedde dat hijzelf een ‘koning’ was, die door zijn land alleen nog niet was ontdekt.


  


  Vergeeflijk is het dat men in de dingen van staatkundige vorming aan een ‘ontwikkeling’


  gelooft, omdat de ogen van de mens te zeer geneigd zijn de naaste omgeving voor ‘de wereld’


  te houden; en zo valt het de mens ook moeilijk de tijden die hij kan overzien als ‘eeuwigheidsseconden’ te beschouwen.


  De weinigen op deze aarde van wie de blik in tijd en ruimte een groter gezichtsveld omspant, moeten niettegenstaande alle schijnbare tegenbewijzen zichzelf bekennen, dat alles wat de mens van de aarde met betrekking tot ‘staatsregeling’ voor ‘ontwikkeling’ houdt, niets dan misleiding is en dat de mensheid over tientallen eeuwen in dezelfde strijd om de heerschappij van de een of ander zal verbloeden als nu of als reeds voor duizenden jaren, toen culturen ten onder zijn gegaan waarvan de bewijzen nog door geen onderzoeker ooit werden opgegraven. . .


  Nu eens zal ‘het volk’ dupe zijn van de waan ‘heerser’ te kunnen zijn en zichzelf – de ‘heerser’ – te beheersen, dan weer zullen koningen in wie niets van het ware ‘koningschap’ en zijn mystieke macht te vinden is, de troon die hun niet toekomt door wapenen willen verzekeren, en altijd weer zal het lot wisselen, tot de laatste mensen van deze aarde – wanneer een geestelijk inzicht hen hierin niet verhindert – elkaar vermoorden omdat het laatste dier werd geslacht en de laatste plant reeds lang in zand en ijs is gestorven – want deze aarde moet verstenen, en eerst de eeuwige ‘verlossing’ van de aardse mens zal een nieuwe wereldperiode aanschouwen.


  Wee de ‘laatste mensen’, want de sage van Kaïn en Abel zal dan een duizendvoudige herhaling ervaren – wanneer vóór die tijd de aardse mens niet tot de bezinning zal zijn gekomen, dat elke ‘jij’ een ‘ik’ is, dat in hem zichzelf wil vinden.


  


  Ieder van de weinigen voor wie de geest en de verheven geestes-overdracht afstanden van tijd en ruimte helder hebben verlicht, stemt met mij overeen in de wens: mocht toch een van degenen die in tegenwoordige en toekomende dagen een blijvend geluk voor deze aardse wereld hopen te bereiden, eens in staat zijn te zien wat wij weinigen, bijna overweldigd door het leed om anderen, helder moeten leren zien!


  Hij zou stellig door schrik als verlamd staan en met diepe schaamte in het hart zijn toekomstdromen in de diepste schacht van zijn ziel verbannen; nooit en nimmer zou hij meer op deze aarde zoeken wat zijn geest hem toont en waarvan hij, door een waan slechts misleid, denkt dat dit zich hier op dit wereldstofje ‘aarde’ zou kunnen ontwikkelen.


  


  En toch zijn de dromen van deze brengers van wereldgeluk vol waarheid, alleen is het geluk dat zij voor de mensheid wensen, nooit op aarde te bereiken, kan met aardse middelen nooit tot stand worden gebracht en is de mens van deze aarde, zoals zij hem zich dromen, nimmer voorbehouden.


  Laten we dus een andere, ‘nieuwe mensheid’ zoeken, een mensheid die, hoewel ze op aarde leeft en zich in het aardse leven verheugt, voor zover dit mogelijk is, toch reeds lang niet meer alleen ‘van deze aarde’ is!


  We moeten de mens leiden naar een diepere bron van geluk, een bron die rijkelijker vloeit, willen we die ‘vrienden van de mensheid’, die verblind worden door de waan van aards geluk, werkelijk als broeders terzijde treden.


  We moeten hen verlossen van zichzelf en hun dromen, willen we de waarheid, die ze vaag aanvoelen en dan in steriele gedachtenbouwsels trachten vast te leggen, daadwerkelijk voor de mensheid nuttig laten worden.


  Wel ligt het niet binnen het bereik van de mogelijkheden dat een waarachtig rechtvaardig mens ooit gerechtigheid voor allen zou kunnen scheppen, maar ieder afzonderlijk kan naar rechtschapenheid streven en zo een compensatie tot stand helpen komen tegenover die wil tot onrecht, die zelfs godenkrachten niet uit dit aardse bestaan zouden kunnen delgen.


  


  ‘Het geluk van de mensheid’ is een geluk van afzonderlijke mensen en kan alleen in de ziel van iedere mens afzonderlijk worden bereikt.


  De ‘nieuwe mensheid’ die eens op deze aarde kan verrijzen, zal haar geluk stellig niet meer van buitenaf verwachten. Zij zal inzien dat de dingen van deze uiterlijke wereld slechts zijn wat wij van ze maken, en dat ze ons slechts in zoverre kunnen bepalen als we ons laten bepalen. . .


  De innerlijke wereld van de enkele mens moet een wereld van vrede en zuiver geluk worden, en slechts hier alleen kan de mens van de aarde het ware geluk vinden.


  


  Hoe dit geluk van de enkele mens moet worden gevonden, toont de leer die zich in deze boeken ontwikkelt.


  Dat het opvolgen van haar wenken ook het leven in de uiterlijke wereld veel gelukkiger kan vormen, zal niemand kunnen ontkennen die eens heeft ingezien dat het gehele leven van deze uiterlijke wereld slechts getuigenis is van de werking van onzichtbare krachten.


  Alles wat in het aards-uiterlijk bestaan werkelijk gelukkig moet maken, moet van binnenuit ontkiemen.


  In het uiterlijke ligt slechts het werkingsgebied van de krachten die in het diepst van de ziel alleen verankerd zijn.


  Wie hier in het uiterlijke tracht te verbeteren, zal slechts schijngevolgen oogsten, zal slechts geluk schenken aan het ogenblik; en wat hij tot stand heeft gebracht, moet al heel spoedig ineenstorten, omdat de wortelkrachten ontbreken die het in de uiterlijke wereld in stand zouden kunnen houden.


  


  Mocht dit ‘Boek van de mens’ toch de ogen openen van velen die, vervuld van het beste streven, nu nog bezig zijn hun krachten te verspillen, omdat ze het ‘geluk van de mensheid’ in de uiterlijke wereld hopen te bereiken!


  Mochten zij toch die thans van vroeg tot laat naar hulp en redding uitzien, eindelijk tot in-zicht komen!


  Alleen wanneer het zien-naar-binnen het speuren naar buiten aflost, kan ook in het uiterlijke


  het bestaan van de mensheid menswaardig worden.


  Dan eerst kan menige toekomstdroom – die door de middelen die men tot op heden wenst


  te gebruiken slechts het gevaar loopt zich in nevelen op te lossen – zich zo vormen dat hij vervuld kan worden.


  


  De ‘oude mensheid’ is er goed geslaagd de uiterlijke wereld in haar dienst te dwingen; maar


  daar ze alleen van buitenaf kan ‘dwingen’, dreigt ze te bezwijken onder de krachten die ze zelf tot haar dienst heeft ontketend.


  De ‘nieuwe mensheid’ zal niet meer van buitenaf willen dwingen wat ze veel voordeliger


  van binnenuit zal leren leiden.


  In iedere afzonderlijke mens van de ‘nieuwe mensheid’ zullen zich krachten openbaren die


  alles in de schaduw stellen wat de mens van de ‘oude mensheid’ trots als ‘geestelijke verovering’ heeft bewonderd – zich innerlijk er niet van bewust dat alle denken nimmer de ‘geest’ kan begrijpen, die, werkend als de kracht van de bliksem, de gehele wereld vervult en nooit door denken, noch door uiterlijke mechaniek de mens dienstbaar wordt – spottend met de spot die door de ‘geest’ van zovele ‘denkers’ gesteld wordt tegenover zijn werkelijkheid.


  


  Daar ik te ver sta van alles wat illusie is, weet ik zeker dat de werkelijke geest zich niet vandaag of morgen allerwegen kan openbaren, want systematisch heeft de oude mensheid alle schachten verstopt waardoor de mens van de tegenwoordige tijd de diepte in zich zou kunnen vinden waar de bronnen van alle worden ruisen.


  Eens zullen deze bronnen zich echter opnieuw openen, en wie daaruit dan kunnen putten, zullen door de kracht van de werkelijke geest zeer veel kunnen waarvoor alle denkkracht van de hersenen zich nu tevergeefs inspant.


  Ook dan echter zal deze aarde geen ‘hemel’ worden, en niet-bedwongen krachten zullen het merendeel van de mensen steeds in banden houden.


  


  De ‘nieuwe mensheid’ zal een rijk van uitverkorenen en beroepenen zijn, en nu reeds zijn enkelen bezig dit rijk in zich te vestigen.


  In ieder geval is het mogelijk dat deze generatie zijn eerste symptomen mag beleven – stellig echter zullen de kinderen van onze kinderen eens zijn krachten kennen, zoals wij nu die krachten kennen die de mens van de oude mensheid de natuur meende te hebben afgedwongen, omdat hij


  ze met list van buitenaf in zijn dienst heeft kunnen stellen.


  De heilige boeken uit oude tijden spreken echter met recht van een rijk van de ‘kinderen des lichts’ en een rijk van de ‘kinderen van deze wereld’ van niet te compenseren uiterlijke krachten – en Eén die het werkelijk kon weten, heeft gezegd: “De kinderen van deze wereld zijn op hun manier verstandiger dan de kinderen van het licht.”


  Het zou te wensen zijn dat ook de ‘kinderen des lichts’ op hun manier verstandiger werden en de ban konden verbreken waarin ze worden vastgehouden door de ‘kinderen van deze wereld’.


  SLOT


  


  We hebben nu de mens gezien op al zijn wegen.


  We zagen hem aan zijn oorsprong, toen hij nog in de godheid leefde, en hebben zijn ‘val’ gezien uit het verheven licht.


  We zagen hoe hij zich met het dier heeft verenigd en in een zelf geschapen ballingschap zich inspant het geluk van de oorsprong weer terug te vinden.


  Op dwaalwegen en op de weg naar de waarheid hebben we hem begeleid en op die manier leren inzien dat deze aarde het vaderland van de mens niet kan worden, en dat het waarheid was wat eens een wetende heeft kunnen zeggen:


  “Alle creatuur wacht op de verlossing door de kinderen Gods”!


  Ook jij, tot wie ik hier spreek – jijzelf bent een mens en kunt een ‘verlosser’ worden ‘van alle creatuur’, een ‘kind Gods’, een der ‘kinderen van het licht’.


  Wel kun je natuurlijk ook, wanneer je er vrede mee hebt, als een ‘kind van deze wereld’, in de ban van de uiterlijke dingen je karige vreugde vinden.


  Iedere beslissing ligt hier enkel en alleen bij jou, en niets kan zich tegen jouw wil verzetten wanneer je eenmaal besloten hebt.


  Maar juist deze beslissing valt je wellicht bitter moeilijk.


  Wel zou je graag streven naar het hoge doel, maar je wilt nog niet. . .


  Wanneer je eerst maar kon willen, zou de zaligheid van de willende je met een juichkreet uit al je overwegen trekken.


  


  Zij die je de weg naar het licht hebben beschreven als een weg van voortdurende onthouding en verzaking, hebben je wel heel erg onrecht gedaan en op die manier jouw wil, verbijsterd, aan de aarde geketend.


  Je ziet nu uit mijn woorden dat men je een slechte raad heeft gegeven en dat jouw weg naar het licht je nooit behoeft te verhinderen om voor jezelf de bloemen en heerlijke vruchten aan de kant van de weg te plukken.


  Het leven van deze aarde zul je zelfs dan eerst op de juiste wijze leren liefhebben, wanneer je weet dat je op de weg bent naar het licht.


  Jouw weg naar het licht is je weg tot jezelf en – tot jouw God, die in je verborgen is.


  Het is de ‘levende’ God, waarover ik spreek, en niet een ‘god’ van een of andere afgodendienaar.


  Zelfs kan de ‘levende God’ heel gemakkelijk worden gevonden, wanneer je moedig op Hem vertrouwt nog eer je Hem kent, maar steeds verder zal Hij voor je verdwijnen, wanneer je angstvallig eerst ‘bewijzen’ verlangt of Hij wel werkelijk bestaat en of je wel de kracht in je kunt vinden om Hem te naderen. . .


  Hoe verder je je op die manier van Hem verwijdert, hoe meer Hij je zal ontglippen, waardoor je een prooi wordt van de uiterlijke wereld, die je had kunnen gebieden wanneer je bewust met jouw God was verenigd.


  


  Het is slechts een daad van het bewustzijn die je de sleutel schenkt waarmee je alle poorten kunt openen die naar de geheimste wijsheid leiden. . .


  Hier in dit uiterlijk leven zelfs leef je alleen in het gebied dat zich door hetgeen je van jezelf afweet, voor je ontsluiert – en velen die op dezelfde plaats leven, zijn zich toch op zeer verschillende wijzen daarvan bewust, in de meest verschillende ervaringswerelden die het gebied van de uiterlijke wereld in zich omsluit.


  Aan het bestaan van deze uiterlijke dingen heb je jezelf zo sterk geketend, dat het je misschien een ‘wonder’ zal schijnen wanneer je hoort van een mens die bewust een bovenzinnelijke wereld kan betreden, die ternauwernood door je wordt vermoed, omdat je bewustzijn slechts trilt in ritmen die zeer verschillen van die trillingsgolven die het gebied van die bovenzinnelijke wereld aan die ander openbaren. . .


  Het uiterlijke is voor jou de ware ‘werkelijkheid’, en met wantrouwen slechts wend je je tot je innerlijk leven, waarvan je meent dat daar slechts ‘in-beelding’ en fantasie aan het werk zijn.


  Ook hier geldt wat ik eerder reeds heb gezegd:


  Je zult de ‘werkelijkheid’ in het innerlijk nooit vinden, wanneer je haar niet moedig vertrouwt nog eer je haar kent. . .


  Steeds verder zul je je van de werkelijkheid verwijderen, naarmate je angstiger voor ‘misleiding’ vreest en eerst ‘bewijzen’ wilt hebben, terwijl het ‘bewijs’ je slechts wacht als de kroon van je moedig streven.


  


  Wil je in deze uiterlijke wereld steeds eerst ‘bewijzen’ hebben, vóór je haar vertrouwt, dan handel je heel goed en je bewustzijn heeft je daarin goed geleid, want deze wereld van de uiterlijke dingen is werkelijk een wereld van vergissingen, en zelfs de ‘bewijzen’ die ze je kan geven, zijn zelden van misleiding vrij.


  Je bent er zozeer aan gewend je in een wereld van voortdurend bedrog veilig te stellen vóór je wilt handelen, dat je meent dat deze zelfde argwaan ook nodig is in de wereld van de ‘werkelijkheid.’


  Er is zoveel grof en fijn bedrog in jouw ‘waarheid’, die door ‘bewijzen’ voor jou onaantastbaar is geworden, dat je iedere maatstaf hebt verloren; en vind je – eenmaal werkelijk geleid op het spoor van de ware werkelijkheid – de absolute waarheid, dan schuif je haar angstvallig terzijde omdat je denkt dat je slechts bevangen bent door waardeloze illusies, terwijl je allang de slaaf bent van jouw ‘waarheid’.


  Eerst zul je geheel nieuwe wegen moeten leren gaan, vóór je tot de waarheid kunt komen zoals ze werkelijk is!


  Hier is waarlijk een nieuwe waardering van alle waarden zeer nodig!


  Eindeloos zal het aantal ‘denkers’ zijn die hun ‘waarheid’ opnieuw bedenken – en stel je je tevreden met een uitgedachte ‘waarheid’, dan zul je gemakkelijk iedere vorm vinden die je vooroordelen en uiterlijk gevoel behaagt.


  Maar wil je tot de waarheid-zelf komen, zoals ze is en stralend werkt in een eeuwig nieuwe werkelijkheid, dan zul je moeten zoeken in jezelf, en alleen in je diepste innerlijk zal de waarheid zich eens ontsluierd tonen.


  


  Dan zul je duidelijk begrijpen wat dit boek je heeft willen zeggen.


  


  In zijn nieuwe vormgeving, zoals je het boek hier in handen houdt, heb ik getracht veel nog duidelijker te vormen, opdat er niet meer aan getwijfeld zal kunnen worden hoe je mijn woorden moet uitleggen, zodat ze je ten zegen zullen worden.


  Ook de duidelijkste woordvorm zal je echter van geen nut zijn, wanneer je innerlijk er niet naar streeft jezelf tot een stralende klaarheid op te heffen.


  Ben je innerlijk eenmaal zelf helder geworden, dan zal stellig geen enkele van mijn woorden meer ‘duister’ voor je blijven, want wat ik je kom verkondigen, is ‘licht’ in zichzelf – en wie naar het licht wil, zal hier vinden wat hij zoekt.


  Graag geef ik toe, dat ik in dit boek heel vaak woorden heb moeten scheppen voor dingen die moeilijk te verklaren zijn, en dat deze woorden zich slechts ontsluiten voor een willig aanvoelen.


  Wanneer iemand je echter vertelt van een land waar goud kan worden gedolven, neem je er stellig geen aanstoot aan wanneer hij de weg die je niet kent, slechts moeilijk kan beschrijven. . . Nu dan – ook ik beschrijf hier een weg die je naar een ‘goudland’ moet leiden!


  Het loont de moeite mijn woorden op de juiste wijze te leren verklaren. . .


  Ontbreekt het je dan niet aan moed om de weg die ik je wijs, opgewekt te betreden, dan zul je waarlijk het rijkste goudland vinden in jezelf, dat je nimmer door een ander kan worden betwist.


  LAATSTE LES


  


  Zij die elkaar willen helpen,


  moeten zijn van één stam!


  


  De broeders in het licht,


  die je raden,


  zijn mensen als jij!


  Geen gevoelloze wezens,


  door niets te ontroeren,


  voor het leven gestorven!


  


  Het vurigst verlangen van mensen


  is hun heilig;


  toch zien hun ogen


  ook het laatste doel. . .


  


  Al het begeren


  in zonde en dolen


  is ons ontsluierd


  als richtingloos zoeken


  naar eeuwige schoonheid. . .


  


  Daarom bereiden wij


  begaanbare wegen,


  daarom leiden wij


  op de weg naar het licht


  de dwalende broeders,


  begrijpend


  in liefde.
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